Türünün “X” örneği. 
Yeni X-Class. 


Pick-up dünyasının sınırlarının ötesine hiç kimse geçmemişti. Ta ki o keşfedilene kadar... 


Konforuyla zarif, gücüyle agresif. Zıtlıklardan doğan bir başyapıt. 
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Mercedes-Benz 


Aracın özellikleri, ilandaki görselden farklılık gösterebilir. 
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#change 


Baharın ılık ve taze enerjisi ile yenilendiğimiz Mart ayında; ardı 
ardına gelen moda haftaları, yepyeni trendlerle dolup taşan 
podyumlar ve onların izindeki iddialı sokak kombinlerinin etkisi ile 
stilimizi güncelliyoruz. Mart ayında, son dönemlerde “Çukur” dizisi 
ile gündemde olan yakışıklı ve yetenekli oyuncu Rıza Kocaoğlu, 
Kilyos'un serin ve gizemli atmosferinde yaptığımız çekim ile 
kapağımıza konuk oluyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 
BeMan erkekleri, kadınların sesi oluyor ve onlara birbirinden 
anlamlı mesajlar bırakıyor. Baharın gelmesi, mevsim şartlarının 
değişmesi ile kişisel bakımımıza ekstra önem gösterdiğimiz 
bugünlerde; Semih Gök, bizler için erkek estetiğinin detaylarını 
anlatıyor. Güçlü stil ve yaşam tüyoları, ilham veren moda çekimleri 
ve röportajlar ile BeMan Mart sayısı, bahar sezonuna girerken 
rehber olacak nitelikte! Güçlü, yenilikler ve umutlarla dolu bir ay 
olması dileğiyle... 


#change 


BeGENTLE... Aşk dolu Şubat ayını geride bırakırken, Mart 
sayımızın ana fokuslarından biri de; “8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü”... Birbirinden başarılı ve tanınan erkeklerden, kadınlarımız 
için derlediğimiz özel mesajlı sayfalarımız, hepimiz için saygı 
duruşu niteliğinde. Başarılı ve karizmatik oyuncu Rıza Kocaoğlu ile 
yaptığımız kapak çekimi ve aksiyon dolu fotoğraf kareleri eminim 
ilginizi çekecektir. Yeni jenerasyon moda tasarımcılarından Hasan 
Koca'nın minimalist ve dikkat çekici tarzını, kısa zamanda nasıl star 
isimlerin tercihi haline geldiğini kendisi ile yaptığımız söyleşide 
bulabilirsiniz. Dünya moda haftalarını inceleyen editörlerimizin 
notları alışveriş listenizi belirlerken, size büyük kolaylık sağlayacak. 


Sevgi ve Işıkla 
Beliz Baran 


— 


Zİ 


Ümit Temurçin Centilmen, moda algısı yüksek ve bakımlı erkeklerin tercihi BeMan 
Mart sayımızın, enerjinize enerji katmasını diliyorum. 
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Rıza 
Kocaoğlu 


Baharın en taze enerjileriyle yenilendiğimiz, bir tarafımız doğaya 
dönerken, bir tarafımızla kendi içimize yöneldiğimiz bugünlerde; 
karakteristik duruşu ve anlamlı bakışlarıyla Mart ayı kapak konuğumuz 
olan yetenekli oyuncu Rıza Kocaoğlu, Kilyos Sahili'nde kamera 

karşısına geçiyor. Bugünlerde “Çukur” dizisindeki “Aliço” karakteri ile 
gündemde olan oyuncu; kapak çekimimiz için romantik, bir o kadar 

da gizemli kareler veriyor. Serhat Hayri ve asistanı Burak Elmalı'nın 
kreatif kadrajının, Hakan Öztürk ve asistanları Fırat Gençdoğan, Pınar 
Akar'ın stylingi ile buluştuğu çekim; Mercedes Benz'in X-Class modeli ile 
renkleniyor. Hafif dokunuşları ile makyajda Erdem Şahanlı'nın yer aldığı 
kapak çekiminin backstage kareleri ise Videoskop'a ait. 
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Highlights 


Erkek dünyasına 
altın bir dokunuş 
AXE GOLD 


Doğu esintilerinden ilham 
alan Axe Gold; üst notalarında 
vanilya, tütün ve odunsu 
kokuların gizemini yansıtırken 
orta notalarda adaçayı ve 
Hindistan cevizi karışımı ile 
amber kokularını bir araya 
getiriyor. Axe Gold, kolay 
kullanım sağlayan yeni şişesi ve 
tazelik hissi veren hoş kokusu 
ile erkek dünyasına altın bir 
dokunuş yapıyor. 


Beymen 
Club'tan 
Hayatın Her Anı 
Için Tasarımlar 


Farklı tarz ve renk gruplarını 
bir araya getiren Beymen 
Club Erkek 2018 İlkbahar- 
Yaz Koleksiyonu, görselliği 
ile duygusal ve keyifli bir 
yolculuğa çıkarıyor. Doğadan 
ilham alan, seyahat etmeyi 
seven, sanata, lezzete ve 
dostluğa önem veren Beymen 
Club Erkeği, sezonun açılışını 
çağla, petrol, indigo ve koyu 
pembe renkleriyle yapıyor. 


1 m 
pa 8 
> 4 


Giovane 
Gentile 
erkeği 


bahara hazır 


Giovane Gentile, 
yeni gelen mev- 
simin heyecanını 
ve sıcaklığını sen- 
tetik unsurlardan 
uzak, doğal, hafif, 
güçlü ve esnek 
kumaşlarla ha- 
zırlanan yepyeni 
bir koleksiyonla 
karşılıyor. 2018 
İlkbahar-Yaz se- 
zonunda yer alan 
birbirinden özel 
tasarımlarıyla 
baharın esintisini 
üzerinizde hisset- 
menize eşlik eden 
Giovane Gentile, 
soft ve dinamik 
bir bahara 'mer- 
haba' diyor. 


Tommy Hilfiger 
X Mercedes- 
Amg Petronas 
Motorsport 


TOMMY HILFIGER, 
imzalanan anlaşmayla 

17 yıl sonra yeniden 
Formula 1 dünyasına 
dönerek, dört kez Dünya 
şampiyonluğu kazanan 
Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport takımının 
resmi giyim ortağı oluyor. 
İngiltere'deki Silverstone 
pistinde, 22 Şubat 2018 
günü tanıtılacak 2018 
yarış arabalarında, ayrıca 
Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport garajının 
içinde ve çevredeki 
çeşitli reklam alanlarında 
TOMMY HILFIGER logosu 
yer alacak. 


be MAN 


Highlights 
Özgüvenli | | 
Erkeklerin . 


Notaları 
me, Özgüvenli Erkeklerin Notaları 
Koton Undercover for Men 
a güçlü notaları ile özgüvenli UNDE R “OVER 
4 4 


erkekleri temsil ediyor. Koton 
Beauty, erkeklerin güzellik ve 
bakım dünyasına farklı koku 
notalarıyla dokunuyor. Koton 
2018 İlkbahar-Yaz sezonunda 
yerini alan Undercover for 
Men, özgüvenli ve çekici bir 
koku deneyimi sunuyor. 


KPTEN 


Şeffaf Kadran 
Tasarımına 
Güçlü 
Dokunuş 


Maurice Lacroix, 
AIKON Automatic 
Skeleton modelinin 
şeffaf kadran tasarımı 
ile benzersiz bir 

saat deneyimini 
gözler önüne seriyor. 
Dünyanın en büyük 
saat ve mücevher 
fuarı olan Baselworld 
2018'de tanıtılacak 
olan AlKON Automatic 
Skeleton, çağdaş 
formu sayesinde saat 
sanatına farklı bir 
yaklaşım getiriyor. 


Güvenli Gezintileriniz İçin 
"Nava Reflektörlü Sırt Çantası” 


Nava Reflektörlü Sırt Çantası 
içindeki eşyaların mükemmel 

bir şekilde düzenlenmesine 
yardımcı olan modern tasarımı 
ve ışığı yansıtarak farkedilmenizi 
sağlayan reflektörlü bantı ile 
güvenli kullanıma dikkat çekiyor. 
Keyif yapmayı sevenler ve bisiklet 
tutkunlarının öncelikli tercihi olan 
Nava Reflektörlü Sırt Çantası, özel 
tasarımı ile benzerlerinden bir 
adım öne çıkıyor. 
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Abdullah Kiğılı 
Exclusive Cut 


Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, 
seçkin tarz ile teknolojiyi 
buluşturuyor. Abdullah Kiğılı 
Exclusive Cut, seçkin tarzıyla 
göz dolduran tasarımlarını 
nano-teknoloji sayesinde daha 
da dikkat çekici hale getiriyor. 
Kolay ütülenebilir gömleklerin 
yanı sıra, su tutmayan modeller 
de, erkeklerin şıklıklarından 
asla taviz vermemelerini 
sağlıyor. 


D'S DAMAT 2018 
Ilkbahar-Yaz 
Koleksiyonu 


D'S Damat, tropikal etkiler 

ile yaz rahatlığını, muhteşem 
bir şıklıkta buluşturuyor. 2018 
İlkbahar/Yaz koleksiyonu; 
sezonun en trend renkleri 

ve desenlerini, kaliteli 
kumaşlarıyla ve kusursuz 
kalıplarla bir araya getiriyor. 
İlhamını doğadan alan 
koleksiyon; tropik çiçek 
baskıları, nakışlar ve hayvan 
figürleri ile sezona yön veriyor. 


TM 


CALVIN 
KLEİN High 
Noon 


Minimal şıklığın 
vazgeçilmezi 
CALVIN KLEIN'den 
erkeksi ve yepye- 
ni bir koleksiyon; 
CALVIN KLEIN 
High Noon... 
Günümüzün 
modern ve retro 
erkekleri için 
tasarlanan bu 
yepyeni koleksi- 
yon, farklı kasa 
ebatları, kadran 
seçenekleri ve 
alternatifli bilezik- 
leriyle modernlik 
ve zamansız çok 
yönlülüğün birle- 
şimi niteliğinde! 


ii 
r 
N 


Ye 


"Stil Ve 
Konfor 
Bir Arada” 


Hummel Türkiye; 

sportif referanslar ve 
minimalist bir his ile 
retro bakışı birleştirerek, 
günlük yaşantımızda 
rahat kullanımı ile keyif 
veren ürün deneyimini 
hazırlarken stil ve 
konforu da bir araya 
getirdi. Alp Navruz ve 
Afra Saraçoğlu'nun tercih 
ettiği parçalarda; grafik 
renkli temalar, kırık 
ayrıntı yüzeyleri ve renk 
kontrastları yer aldı. 


LC Waikiki'de 
Blazer Ceket 


Rüzgârı 
me, LC Waikiki, erkek giyiminin 
kilit parçası ve şıklığın 


Port Royale 
SS 2018 


Erkek polo yaka 
markası Port Royale'in 
SS 2018 koleksiyonu 
satışta! Port Royale, 
Wepublic, Brandroom 
ve Gal. Lafayette 
mağazalarının yanı 
sıra; yaz koleksiyonuyla 
sahil şeridi şehirlerinde 
birçok butikte de 
satışa başlıyor. Yaz 
koleksiyonunda 

pololar için geniş bir 
renk ve desen skalası 
sunan Port Royale'in, 
bu koleksiyonda en 
büyük iddiası mayo 
tasarımları. 


simgesi olan ceketi günün 
her saati giymek isteyen 
moda severler için örme 
blazer ceket koleksiyonu 
hazırladı. Modern tarzdaki 
tasarımlarıyla her sezonun 
vazgeçilmez parçalarından 
olan blazer ceketler, bu kez 
esnek örme kumaş özelliği ile 
hem rahatlık sağlıyor hem de 
kolay kırışmıyor. 


Riccardo Tisci'den 
Victorious Minotaurs 
Koleksiyonu 


Riccardo Tisci, NikeLab ile yaptığı 
son işbirliğinde, çağdaş spor 
stiline daha yeni ve daha şık bir 
görünüm kazandırmayı amaçlıyor. 
Geçmişten ilham alan İtalyan 
moda tasarımcısı, farklı nesillerin 
spor giyim ikonlarını bir araya 
getirerek kadınlar ve erkekler için 
saha dışına yönelik stil ve 
aksesuarlardan oluşan dinamik bir 
koleksiyon sunuyor. 
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Gösterişli 
Spor 


Spor yaparken şık olmak ya da günlük hayatta spor 
görünmek; artık ikisi arasındaki fark sıfıra iniyor. Spor bir 
trikoyla kahvenizi yudumlarken stil sahibi hissedeceğiniz, 
gösterişli bir bomber ceketle ağırlık kaldırırken abartıya 
kaçmayacağınız bu trend; hem rahat hem şık olmak isteyen 
erkeklerin vazgeçilmezi olacak. 


COS 


Cerruti 
1881 


Browne 


334 TL 
Off-White 
ii 60 € 


» 
Beymen MAN 
Collection N 
4.495 TL. 9 
İ -N 5 za Brooks 
Brothers 


— >» Ür 
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Collection 
4.495 TL 


Kareli 
Defter 


Spor yaparken şık olmak ya da günlük hayatta 
spor görünmek; artık ikisi arasındaki fark sıfıra 
iniyor. Spor bir trikoyla kahvenizi yudumlarken 
stil sahibi hissedeceğiniz, gösterişli bir 
bomber ceketle ağırlık kaldırırken abartıya 
kaçmayacağınız bu trend; hem rahat hem şık 
olmak isteyen erkeklerin vazgeçilmezi olacak. 


Network 
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Calvin Klein 15 


Marks&Spencer 
229TL 


Retro Super 
ö Future 
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“LATO, Gerli 
A 


Grande L 


Her mevsimin favorisi, her gardırobun kurtarıcısı 
zamansız kahverengiler; bu sezon da gözdemiz olmaya 
devam ediyor. Klasik ama net olmayan asi tavrı ile de her 
tarzda erkeğin dolabına girmeyi başarıyor. Sütlü, koyu, 
şekerli... Siz kahvenizi nasıl alırdınız? 


Brooks 


Brothers 
427 TL 


Demeulemeester, 


MAN 


e ı uğ” N Oliver 
Rd i . | Spencer 
ni and 200 € 
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(4 #4 Valentino 


yp RE 4 Çi e 
| e — 
oi EE <4 Honey Mustar 
42001€ 
5 4 Hardalın girip tatlandırmadığı bir lezzet var mıdır; içinde bal da 
j varsa tadından yenmez. Peki, bu karşı konulmaz lezzeti, gün 
boyu üzerinizde taşımaya ne dersiniz? Sezonun favorilerinden 


hardal rengi için dolaplarınızda geniş bir yer açmaya hazır olun, 
bu sezon sarının enerjisinden vazgeçemeyeceğiz. 


> 
pe 


m / 


Gür Legacy, 


Barton 
Perreira 
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Hotlist 


Valentino 


Şarap rengi, beyaz ve kırmızının kombinasyonu, hiç bu kadar ilgi çekici olmamıştı! 
Hafif salaş duruşu, yumuşak deri görünümü ve iddialı renkleri ile Valentino 2018 
ilkbahar yaz koleksiyonundaki bu ceketi, Hot List'lerimizin başına yazıyoruz. 
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Pirelli Pzero Ve Mclaren 
Senna: Pistlerden Yollara 
Ortak Bir Yolculuk 


Pirelli ile McLaren'in uzun yıllardır 
devam eden teknik işbirliğinde yeni bir 
sayfa açılıyor. Benzersiz nitelikleriyle 
çok özel bir otomobil olan yeni McLaren 
Senna için hem pistlerde, hem yollarda 
en yüksek düzeyde performansı garanti 
edecek lastiklerin geliştirilmesi, işbir- 
liğinin geçmişinden bugüne en zorlu 
görevlerden biri oldu. 


20 


İngiliz hiper otomobilin lastikleri, Pirelli 
P Zero Trofeo ve P Zero'nun özellikle 
ekstrem bir versiyonu olarak ortaya çıktı. 
Senna için geliştirilen P Zero Trofeo, pist 
lastiği olarak tasarlanmış olsa da yolda 
da kullanılabiliyor. 

Benzer bir şekilde, yapısı itibarıyla daha 
ziyade bir yol lastiği olan P Zero da pist- 
lerde kullanılabiliyor. 
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Swatch 
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Style 


Alexander 
McOueen 
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Brooks Brothers ih Sfni 


354 TL 
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amli nelen işlemeli” kumaşlar? ln 
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Style 


Sezona Giri 
Kılavuzu 


Gardıroplara yenilik getirme 
zamanı! Hava değişimiyle 
beraber, kabanların arka 
plana alınıp mevsimlik 
ceketlerin ön plana 
çıkarılmasının vakti geldi. 
Hem sıcak hem serin, ideal 
havaların habercisi olan 
bahar kapımızı çalıyor. 
Peki, bu mevsimde sizin 
fenomen parçanız hangisi? 
Her mevsim vazgeçilmez 
olan spor ayakkabı mı, 

çok seyahat edenler için 
farklı bir bavul mu, iş 


Amerikan 
Tourister 
850 TL 


Lacoste 
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kolikler için stil sahibi bir 
sırt çantası mı, yoksa rahat 
eşofman üstleri mi? Yeni 
sezonda tarzınıza tarz 
katmanıza yardımcı olacak 
ve yeni sezonda da, her 
zaman da elinize yapışacak 
seçenekler karşınızda. Bu 
sezonda kombinlerinize 
renk katmaktan, aksesuar 
seçimi ile tarzınızı ön plana 
çıkarmaktan kaçınmayın! 
Stil sahibi olduğunuzu ufak 
dokunuşlarla göstermenizin 
tam zamanı! 


| Saint Laurent 
3.625 TL 


Network 
300 TL 


Cacharel 
80 TL 


60 TL 


Mango 
130 TL 
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Marks&Spencer 
100 TL 


Hotiç 
240 TL 


Stradivarius 
120 TL 


Brooks 
Brothers 


Tal 
Lumberjack 
90 TL 
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HotlList 


Converse 


Converse'in klasik Chuck Taylor modeli ile nostalji vakti! Yıllarca salaş 
kombinlerimize arkadaşlık yapan, hatta kirlendikçe daha çok değerlenen beyaz 
Converse'leri yenilemek için bu bahar harekete geçiyoruz. Bu sezonun bez 
ayakkabısı, yine ve yeniden Converse olacak! 
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Kadınlar, Erkeklerden 
Mesaj Var! 


Kimi hayatına dokunmuş her kadına minnettar, kimi kadının hak ettiği değeri 
görememesinden dolayı üzgün, kimi kadının cesur ve savaşçı olması için sonuna 
kadar destekçi... Her başarılı erkeğin, her muhteşem oluşumun arkasında duran 
kadınlarımız; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, erkeklerden size mesajlar var! 
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Rıza Kocaoğlu 


Sadece 8 Mart için değil, her gün dünyaya üreten ve dünyayı ilerle- 
ten şeyin kadınlar olduğunu düşünüyorum. Son günlerde çok kor- 
kunç şeyler oluyor. Özellikle bu konuda, çok dikkat etmemiz ve çok 
daha sağduyulu davranmamız gerektiğini düşünüyorum. 


Yılmaz Kunt 


i Yaşamın en güzel rengidir kadın, hatta tüm 
o öölümererssürsiriazrdeeapasiesiss desisereniisdlieresr eğ sasisusi renkleridir. O renklerin soldurulmadığı bir 
dünya dileği ile... 
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Gürbey İleri 


Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlık- 
larını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınları- 
mızın bu özel gününü yürekten kutlarım. 


Birand Tunca 


: Erkek evse; kadın yuvadır. Erkek sesse; kadın 
O... nefestir. Erkek bugünse; kadın yarındır. 
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; 
eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam 
sürmelerini diliyorum. Ve hayatımın kadını; 


sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun, sen 
gülünce ben de gülüyorum... 


Ferit Aktuğ 


0 | döküman esi sezez iğde veee desire ida SEesEU ür yarasi Bir kadının karnında yaşamak 9 ay, bir kadı- 
nın kucağında büyümek yıllarca ve bir kadının 
kalbine düşmek ömür boyu... Kadınlar, kadın- 
larımız, kadınım... Gününüz kutlu olsun. Öm- 
rümüzün papatyaları, hep mutlu olun, hep 
mutlu edin inşallah... Cennet sizsiniz... 
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Aytaç Uşun 


İnsanlığa ışık olan, kalpten yaşayan ve özgür- 
lüğünü bırakmayan kadınların Dünya Kadınlar 
Günü kutlu olsun! 
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Kemal Uçar 


Özür dilerim senden... Seninle karşılaşmadan önce, sana yeterince 
hazır olamadığım için. Özür dilerim... “Erkek” olmayı eksiksiz olmak, 
kendini geliştirmeye gerek duymamak, hayatının kadınını anlamaya 
çaba göstermemek sandığım için. Bunları bilinçaltıma yerleştiren 
toplum alışkanlıklarını fark edip değiştirmek uğruna yeterince mü- 
cadele edemediğim için özür dilerim senden... “Eşim” dediğimde, 
aslında “ruh eşim” olduğunu bildiğim halde, sana hissettiremediğim 
ve bunun gibi sayabilecek bir sürü eksiğim olduğu halde, sen benim 
“ hayatım, sevgilim, canım” olmaktan vazgeçmediğin için... Ve özür 
dilerim senden; sana elimdeki, avucumdaki tüm sevgimi veremedi- 
gim, sen bana tüm kalbinle geldiğin halde, seni adam gibi sevmeyi 
beceremediğim için... Belki uzakta, belki yanımdasın. İyi ki varsın... 
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Mert Öcal ar 


Tabiat ana derler... Neden? Çünkü her şeyi 

doğurmuş ve şekillendirip en güzel şekilde 

bize sunmuştur. Kadın, doğurgan ve şekillen- 

direndir. Eğer kadınlarımıza gerekli saygıyı, 

sevgiyi ve özgürlüğü verirsek; onlar da bizi ve 

bu dünyayı, yaşanabilecek hale getirir. Özel- 

likle son dönemlerde, kadınımıza yapılan şid- 

deti ve baskıyı şiddetle kınıyor ve bu konuda 

herkesin bilinçlenmesini, kadına hak edilen 

değerin verilmesini umuyorum. Mesajım bas- 

kı altında potansiyelini kullanamayan ezilmiş 

kadınlara gelsin; korkmayın, sakın korkmayın, 

inandığınız şeylerin peşinden gidin... Güç- ” 
lü olun! Sizden daha güçsüz insanların, sizi | 
baskı altına alıp yönetmesine izin vermeyin. 

En önemlisi; mücadeleniz kendi ayaklarınızın 

üzerinde durabilmek olsun. Hepinizin kadın- 

lar gününü kutlarım, sevgiler... 


ij 


Onur Seyit Yaran 


o SE RAN PAŞA ERE NM VE ENEE er adın cek değerlidir eünkü bepef bet 
anne adayıdır, cennet de anaların ayakları- 
nın altındadır... 
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Keremcem 


» » 


Her 8 Mart'ta kadınların “özel”liğinden, “güzel”liğinden, 
“anne”liğinden, çalışan kadının “gücünden” bahsedecek 
bir yazı yazmak niyetiyle oturuyorum masaya. Ama sonra, 
ne yazık ki günümüzde ve ülkemizde kadın olmanın zorlu- 
gu hakkında, hatta küçük kızlarımızın daha “kadın” olama- 
dan yaşadığı şiddeti kınayan bir yazıyla kalkıyorum masa- 
dan. Umudum yine seneye kaldı. 8 Mart Dünya (Çalışan) 
Kadınlar Gününüz kutlu olsun... 


Sinan Güleryüz 


O... “Doğa Ana” dediğimiz zaman bile bir anaçlık var... Yara- 
dılıştan gelen bir hissiyat bu sanıyorum, koruma içgüdü- 
sü gibi... Aslında kadınlar, bu döngünün “her şeyi” ya da 
“olmazsa olmazı” da denebilir. Onları korumak kollamak, 
eşit görmek, her anlamda saymak, kendimize bile ezdir- 
memek ve el üstünde tutmak da, bizim yapacağımız en 
güzel şey sanıyorum... 
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Onu ister spor çantası olarak kullanın, ister klasik giyiminizin asi çocuğu yapın, 
ister günlük görünümüzün tamamlayıcısı... Siyah-beyaz çizgileri ve minimal stili 
ile bir yandan çok basic görünen, bir yandan da bütün kombinin ilgisini üzerine 
çekebilecek kadar özel bir parça! 
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Sebium 
Mat Control 


KARMA VE YAĞLI CİLTLER İÇİN PARLAMAYI KONTROL 
ALTINA ALMAYA YARDIMCI BAKIM KREMİ 


x XV 
NX ği 


BIODERMA SAAT — 
LABORATOİRE DERMATOLOGIGUE MAT& > 
PÜRÜZSÜZ > 
Söbium > © 
Mat Control 8 nn. — 


Mat & Lisse 
Matt & Smooth 


8h 


Soin hydratant 
anti-brillance 


Peaux sensibles 
mixtes/grasse$ 


Shine-control 
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Combination/oilği 
sensitive skip 


30ml€ 1FL.OZ. 
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eN 
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KENDİSİ 


PARLAMAYI IŞILTIYA 
ÇEVİRMEK İÇİN | 
BIODERMA'YA İLHAM VERDİ 


BİYOLOJİDEN GÜÇ ALAN D 


SADECE ECZANELERDE SATILIR. 


www.bioderma.com.tr 
www.biopuan.com 


f /biodermatr |W | /biodermaturkiye /biodermaturkiye 


ERMATOLOJİ 


BIODERMA 


LABORATOIRE DERMATOLOGIOUE 
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Yazar 


ARDA EREL 


Sosyal medyada paylaştığınız sözlerle tanıdık sizi. Bu işe 
başlarken, bu noktada olacağınızı hayal ediyor muydunuz? 
Sosyal medya sayesinde tanınacağımı düşünmüyordum 
ama biliyordum. Çünkü çocukken en büyük hayallerimden 
biriydi. Asla bunu inkâr etmem. Bugün geldiğim nokta, hep 
şükrettiğim bir nokta ama gözüm hep daha iyisinde. Çünkü 
kendimi geliştirmeye çok aç bir insanım. Aklım, hep kendimi 
geliştirmekte, daha iyisi olmakta, daha güzelini yapmakta. 
Çünkü “oldum” dersem, olduğum yerde kalırım. 


Kitap yazmaya karar vermek ve ortaya bir şeyler çıkarmak, kolay 
olmasa gerek. İlk kitabınızı yazarken, nasıl bir süreçten geçtiniz? 
İlk kitaptaki yazılar, aslında benim en amatör olduğum 
zamanlarımdan oluşuyor. Ama amatör, 

amor'dan geliyormuş. O yazılarımın hepsi, 

belki çok geliştirilerek yazılmış yazılar değil 

ama hepsi aşk dolu çünkü aşktan doğdular. 

Zor bir süreçten geçerek ortaya çıkmış 

oldukları için benim için çok değerliler. 

İçinde acı ve aşk olan her yaşanmışlık, 

sanata çok güzel şekilde yansıyor 

diye düşünüyorum. O yüzden, “iyi ki 

kitaplaştırmışım” diyorum. Ama yeterli 

görüyor muyum derseniz; hayır. Bazılarını 

okurken gülüyorum, “aa böyle bir şey 

nasıl yazmışım” diyorum. Ama acılarıma, 
amatörlüklerime gülmekten keyif alıyorum. 

O da, ben'dim çünkü. Her halimle 

barışığım. 


Daha önce “Senin İçin” ve “Arayış” adında, 

çok satılan iki kitabınız vardı. Bu kitaplar 

çıktıktan sonra, hayatınızda neler değişti? 

Benim ne çevrem değişti, ne de ben. Evet, beraber çalıştığım 
insanlarda değişiklikler oldu ama ben hiç değişmedim. Arda 
Erel isminin duyulması, “Arda”yı değiştirmedi. Ben hala 
hayatıma aynı şekilde devam ediyorum. Popülerliğimden 
yararlanmak için hayatıma girmek isteyenler olduğunda da, 
100 metre öteden onları tanıyorum ve kapılarımı kapatıyorum. 
Çünkü tüm dostlarım, çocukluktan beri benimleler. Ben 
Arda Erel olmadan önce de yanımdaydılar. Eğer hayatıma 
biri girecekse; Arda Erel'i değil, Arda'yı sevsin istiyorum. 
Değil iki kitap, iki yüz kitap da yazacak olsam; hayatımın 

çok değişeceğini düşünmüyorum. Maddi getirilerin de beni 
değiştirmesine, dönüştürmesine, dejenere etmesine izin 
vermiyorum. 


“Kendine İyi Bak” adında yeni bir kitap çıkardınız. İçeriğinden 
biraz bahsedebilir misiniz? 

Kendine İyi Bak, kendini unutmuş 21. yüzyıl insanının hikâyesi 
aslında. Bu hikâyede, en çok da kendimden yola çıktım. İlk 
önce, kendimi yeterince tanımadığımı fark ettim. Toplum ve 
aile gibi birçok etkenin, bizi kimliğimizden koparıyor olduğunu 
düşündüm. Çünkü ikisinin de, hayatımızda büyük bir baskısı 
ve beklentisi var. Topluma uyamazsan, dışlanıyorsun. Ailenin 
beklentisini karşılamıyorsan, hayırsız evlat oluyorsun. Peki, 
kendi beklentilerin? Kendini dışlayışların ne olacak? Bunları 
düşündüm ve kendimle tanışmak için insanlar soktum 
hayatıma. Sonunda kendimle tanıştım ve gözlem yaptığım bazı 
ilişkilerin de, insanı kendinden kopardığını fark ettim. 

İnsan, başka insan yüzünden kendine iyi bakmayı unutuyor. 
Böyle kendimce önemli şeyleri fark ettim ve bunlar üzerine 
birçok yazı yazdım. 

Sonunda da “Kendine İyi Bak” bir veda değil, kendinle tanışma 
ve kendine iyi bakma kılavuzu oldu benim için. 
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En son okuduğunuz kitap hangisiydi? Aklınızda kalan bir 
cümlesini bizlerle paylaşabilir misiniz? 

Zülfü Livaneli - Orta Zekâlılar Cenneti. İnsanoğlu, hem hiçbir 
şeydi hem de her şey. 


Son kitabınızın iyileştirici gücü olduğunu söylüyorsunuz. Peki, 
sizi iyileştirdiğine inandığınız, hayatınızda önemli yeri olan bir 
kitap var mı? 

Birçok kitap var. Aslında her kitap iyileştirir insanı diye 
düşünüyorum. Hepsi bir kapı aralar, oradan hayata bakmayı 
öğretir. Aklıma bir kitap ismi gelmiyor çünkü ben seçtiğim 
her kitabı severek ve etkilenerek okurum. Birini söylersem, 
diğerlerine haksızlık yapmışım gibi gelir bana. 


Her yazarın bir imzası vardır. Sizce, sizi 
diğerlerinden ayıran, imza niteliğinde 
olan özelliğiniz nedir? 


arda erel Hep samimiyet diyorlar. Sanırım haklılar. 


Samimi şeye aç olduk çünkü günümüz 
dünyasında her şey pazarlama üzerine 
kurulu. Oysa ben hiçbir PR yapmadan 
birçok başarı elde ettim. Reklamcılık 
okuyan biri olarak, benim kariyerim 
gerçekten bana da tuhaf geliyor. Çünkü 
insanlar bazı başarıları elde etmek için 
kendilerini projelendirip öyle sunuyorlar. 
Ben, sanki bu günlere getirilmem 
kaderimmiş gibi hissediyorum. Bazı 
şeyler pazarlamayla olur, bazı şeylerse 
kaderindendir, iyi kalbindendir. 


Okurlarınızın geri dönüşleri nasıl oluyor? 
Yapıcı ya da yıkıcı; okurlarınız tarafından yapılan, en unutulmaz 
eleştiri ne olmuştu? 
Ben genelde güzel, pozitif dönüşler alıyorum. Yapıcı yorumlar 
yapanlar da oluyor. Örneğin; “Arda burada kendini tekrar 
etmişsin sanki” diyorlar. “Aa doğru, ne yapayım, hep aynı 
şeyi yaşayıp bazen akıllanamayanlardanım ben de!” diye 
geri dönüş yapıyorum ben de. Unutulmaz eleştirim yok ama 
annemin hep dediği bir şey vardır; kendini geliştirmeyi hiçbir 
zaman bırakma, hiçbir zaman “oldum” deme... 


Yakın gelecek kariyer planlarınızda neler var? Yeni kitap 
çalışmalarına başladınız mı? 

Evet, benim bir roman fikrim var. Konusu hazır. Hatta ilk 100 
sayfayı da yazdım. Ama kariyer planımda şu an ilk sıraya bunu 
koymuyorum. Daha farklı fikirlerim var. 

Örneğin 2018 yılında, şarkılarımı bir sanatçıdan dinlemek 
istiyorum. İlk hedefim bu. Başka projelerde de olacağım ama 
onlar bana kalsın şimdilik. 


Sizce; isteyen, anlatacak bir şeyleri olan herkes kitap yazabilir 
mi? Yazar olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? 
Evet, tabii ki! Ben hep yazar olmak isteyenlere şöyle derim; 
“Düşün, ben yaptım! Sen neden yapamayasın?” Kendimi 
küçümsemiyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Kendimi 
herkesle bir görürüm. Böyle başarılar elde ettim diye kendimi 
başkasından farklı görmüyorum. Sadece çalıştım ve zamanımı 
buna ayırdım. 

Başka biri de çalışıp zamanını benim ilgilendiklerime ayırırsa, 
neden olmasın? Bence her şey, kafanda yapmak istediğin şeye 
olasılık verip ona inanmakla başlıyor. 

Yazar olmak için sana özellikler sayamam. İyi niyet ve inançtan 
bahsedebilirim. Çünkü ben hep böyle düşündüm ve tüm 
başarılarımı bunlara bağlıyorum. 
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5 Şubat tarihinde başlayan New York Erkek Moda 
Haftası kapsamında; moda dünyasının ünlü markaları, 
heyecanla beklediğimiz birbirinden renkli, sıradışı ve 
stil sahibi sonbahar 2018 koleksiyonlarını tanıttı. Işte 
2018 sonbahar erkek koleksiyonlarından seçtiklerimiz! 


v V . 
İl OC AMMAN 


N 


e 


BeFaşh 


e eke NEW YORKFASHION WEEK 


Terzi dikimi takım elbiselerden sıkılânlara Boss'un 
müjdesi var; terzi elinden çıkmış spor giyime geçiş 
yapıyoruz. Boss, 2018 sonbaharında; kalitesinden ödün 
vermeden, kusursuz işçilik ürünü, spor bir koleksiyonla 
karşımıza çıkıyor. Genel anlamda klasik renklerin hâkim 
olduğu koleksiyondap parlak safilar da gözden kaçmıyor. 
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John Varvatos 


John Varvatos sonbahar 2018 koleksiyonunda, hâkimiyet 
açıkça kahverengiye geçiyor! Basic örgü bereler, ombre 
desenli şallar, degradeli parçalar ve pantolon üzerine çekilen 
örgü çorapların ön plana çıktığı koleksiyonda; kamuflaj 
desenleri ve kadife kumaşlara da sık sık yer veriliyor. 
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Todd Synder 


Todd Synder, sonbahar 2018 koleksiyonunda spor 
ve klasikler arasındaki kusursuz uyumu yakalamayı 
başarıyor. Bir yandan kazayağı, ekoseler, eşit aralıklı 
çizgilerle klasik stile yaklaşırken; bir yandan asi jean 
parçalar, geniş ve rahat kesimli pantolonlar, salaş 
trençkotlar ile spor şıklıktan ilham alıyor. 
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Tom Ford 


Tek renk, kusursuz takım elbiseler Tom Ford sonbahar 
2018 koleksiyonunun konusunu oluşturuyor. Hayvan 
derileri, metalik parçalar, klasik ekose ve çizgi 
desenleri ve kürklü yakalardan oluşan koleksiyonda; 
deri eldivenler ve retro güneş gözlükleri ile aksesuara i , i 
verilen önem de vurgulanıyor. j 
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GENÇ JENERASYONUN EN BAŞARILI ISMI 


ODA TASARIMCIS 


HASAN KOCA 


Genç ve başarılı moda tasarımcısı Hasan Koca, uzun yıllardır 
tasarım çizgisinden ödün vermeden ilerleyen, özel bir isim. 
Deri çanta tasarımları ve özel gömlek modelleri ile birkaç 
yıl içinde hafızalara kazıdığı ürünler, onu hem star isimlerin 
tercihi haline getirdi hem de Dünya'nın dört bir yanına ürün 
satabilen bir marka haline getirdi. Moda tasarımcı Hasan Koca 
ile yaptığımız keyifli röportaj, birçok genç tasarımcıya ilham 
olacak nitelikte... 


RÖPORTAJÜMİT TEMURÇİN 
umit©bestylemagazine.com 
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Hasan Koca markasının kuruluşu ve gelişimini 
sizden dinleyebilir miyiz? 

Hasan Koca markasını, Marmara Üniversitesi 
GSF Moda Tasarımı okurken, son sınıfta kurdum. 
Markamı ilk kurduğum zaman, sadece deri 

çanta ve aksesuar tasarımları yapıyordum. 
Tasarımlarım 2012 yılında, İstanbul'un 7 farklı 
noktasındaki designerstore'larda satılıyordu. 
Okulum bitmek üzereyken, kısa sürede, markam 
iyi bir noktaya gelmişti ve ben de, bu süreci artık 
daha profesyonel bir şekilde devam ettirmek 

için 2013 yılında, Beyoğlu tünelde ilk çanta ve 
aksesuar butiğimi açtım. 1 yıllık sürecin sonunda, 
artık unisex tasarımlar da yapmaya başladım ve 
koleksiyonlarımın ürün çeşitliliği giderek arttı. 
Bugün Nişantaşı'nda, Hasan Koca Fashion Studio 
olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Ayrıca 
Türkiye'nin birçok önemli noktasında, tasarımlarım 
satılıyor ve New York'ta 1 designerstore ile 
anlaşmamız var. Birçok dizi ve sanatçı ile 
çalışıyoruz. Dünyanın her yerine, online satış 
yapıyoruz. 

Markanızın çizgisini ve müşteri kitlenizi nasıl 
tanımlıyorsunuz? 

Tasarımlarım ile her yaş grubundan insanın 
hayatına dokunuyoruz. Unisex bir çizgide olmamız 
da, bizi kimliksiz kılıyor ve günlük hayat içerisinde 
şık, rahat ve farklı olmayı tercih eden kadın ve 
erkek, her yaş grubuna hitap ediyoruz. Herhangi 
bir ortamda ürünlerimizi gördüğünüzde, tasarım 
çizgimizi fark edebilirsiniz. 

Türkiye'de markalaşmanın zorlukları veya 
avantajları sizce nelerdir? 

Moda sektörünün, dünyanın her noktasında 

zor bir sektör olduğunu düşünüyorum. Marka 
kurmak tabii ki kolay bir şey değil. Ama “bu 

iş Türkiye'de olmaz, çok zor” diyenlere anlam 


veremiyorum. Bence bu tarz yaklaşımlar, bir işe 
başlamadan pes edenlerin bahanesi. Ben tam 
aksine, bu işi yapan insanların Türkiye'de çok 
şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dünya'nın 
moda merkezi olarak anılan ülkelerinden daha 
rahat üretim ve malzemeye ulaşılırlık imkânı var. 
Bu da, bir tasarımcı için bence çok önemli. Risk, 
nerde olursanız olun, her şartta ve durumda iş 
hayatınızda olacaktır. Risk almak, bu işin temelinde 
var diyebilirim. Ama bu riskleri ortadan kaldırmak 
da bizim elimizde. Bu işin en önemli kısmı; istikrar. 
Siz istikrarlı olduktan sonra, büyümeye devam 
edeceksiniz. Bu yüzden, pes etmeden ve sorunları 
çözüme ulaştırmaya çalışarak devam etmek çok 
önemli. Tasarım ve moda alanında çalışanlara 
önerim; bu iş bir tutku işi ve bir yaşam biçimi... 
Eğer böyle düşünmeyen arkadaşlar varsa, bence 
farklı alanlara yönelsinler. Çünkü tasarımcı olmak, 
kulağa geldiği kadar kolay ve eğlenceli değil. 

Tam aksine, daha fazla araştırmayı, çalışmayı ve 
düşünmeyi gerektiren bir meslek. Bu işin kitabı 

da olmadığı için çevrenizdeki gelişmelerden tutun 
da, Dünya'daki bütün trendleri takip etmek ve 
bunları hızlı bir şekilde bulunduğunuz kurum ve ya 
markanıza entegre etmek zorundasınız. 
Koleksiyonun ilhamı ve tasarım süreciniz nasıl 
gelişiyor? 

Tasarım sürecim genelde hikâyeyle başlıyor ve bu 
hikâyeler bir sanatçının eserinden ya da çok soyut 
bir kavramın üzerinden çıkabiliyor. Tasarımdan 
önce, her zaman bu hikâyelerin sonuna kadar 
gitmek, her şeyini bilmek ve iyice anlamak isterim. 
Elimde yeteri kadar veriyi topladıktan sonra, hikâye 
benim zihnimde kıyafetlere dönüşmeye başlar. 
Koleksiyon kâğıt üzerinde canlanmaya başlarken, 
bir taraftan da doğru orantılı olarak malzeme 
araştırmalarımı yaparım, dikiş teknikleri üzerinde 
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düşünürüm. Tasarımda, detaylar çok önemli. O yüzden 


ben, kıyafet tasarlamayı resim yapmak gibi görüyorum. 


Burada belki palet ve fırça yok ama onların yerine 
dikiş, malzeme ve renk var. O yüzden, büyük resimde 
kompozisyon benim için çok önemli. İlk başladığım 
yıllardan itibaren Bunu yaparken, markamın çizgisini 
korumaya da özen gösteririm. Çünkü bir hikâyeyi 

alıp onu olduğu gibi kullanamazsınız. Önemli olan, 
hikâyenin sizin gözünüzden yeniden doğmasıdır. 
Sonraki aşamalarda tasarımlar ortaya çıkar ve bunları, 
seçilen malzemelerle hayata geçiririz. Tasarımlar, 
kendilerini en iyi şekilde ifade edene kadar bu süreci 
tekrarlarız. Tasarım, doğru malzeme, kalıp ve işçilik ile 
ortaya çıktığı zaman süreç tamamlanır. 


Koleksiyonlarınızda ne tarz kumaş çeşitleri ve 
renklere ağırlık veriyorsunuz? 

Deri, dokuma ve örme doğal kumaşları, 
koleksiyonlarımda ağırlıklı olarak kullanıyorum. En çok 
kullandığım renkler; siyah, beyaz ve gri. 


Son zamanlarda erkek koleksiyonlarınız oldukça ön 
plana çıktı, sizce sebebi nedir? 

Son dönemlerde erkeklerin de, en az kadınlar kadar, 
giyim ve bakımlarına önem verdiğini söyleyebiliriz. 
Hatta erkeklerin, giyim konusunda kadınlardan daha 
kararlı olduklarını ve ne istediklerini çok iyi bildiklerini 
düşünüyorum. Özellikle erkek müşterilerim, gerçekten 
ne istediği çok iyi biliyor. 


En son katıldığınız büyük çaplı moda veya tasarım 
organizasyonu neydi? 
Bu sene, Türkiye Tasarım Haftası'na davet edildim 
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ve Türkiye'nin Genetik Kodları adında, farklı 
disiplinlerdeki tasarımcılarla birlikte, ben de 
kültürümüzden etkilenerek tasarladığım kıyafet ve 
çanta tasarımlarımı sergiledim. Bence organizasyon 
çok güzeldi. Tasarımcılar, üreticiler ve bu alanda 
kariyer yapmak isteyenlerin, aradıkları soruların 
cevaplarını bulabilecekleri ve fikirlerini işbirliğine 
dönüştürebilecekleri bir platformdu. 


Başlıca giydirdiğiniz ünlü isimler kimlerdir? 

Murat Boz, Burcu Biricik, Murat Dalkılıç, Ivana Sert, 
Kemal Doğulu, Serenay Aktaş gibi isimler ile 

birçok kez çalıştım. Ayrıca Demet Evgar, Hatice 
Aslan, Fahriye Evcen ve Gülben Ergen gibi değerli 
müşterilerim de oldu. 


Sanatçılarla çalışmak zor mu? 

Moda alanında, ünlü ya da ünsüz, her müşteri ile 
çalışmak zor bence. Önemli olan; müşterinizi çok 

iyi dinlemek ve gözlem yapmak. Eğer doğru brifleri, 
doğru şekilde kullanırsanız; iki taraf da mutlu olur. 
En başından anlamadan bir işe kalkışmak, süreci 
zorlaştıracaktır. 

Çok şükür, çalıştığım sanatçılar ile bu zamana kadar 
bir sıkıntı yaşamadım. Bence sorun yaşamamamın 
en önemli nedeni; önceliğimin karşımdakini anlamak 
olması. Ürünü giyeceği yerden tutun da, yapacağı 
dans figürlerine kadar bilmek isterim. Çünkü estetik ve 
dikkat çekici gözükmenin dışında, rahatlık ve hareket 
alanı çok önemli. Zaten bence tasarımın en önemli 
parçası; işlevsellik... 

Konforun üzerine tasarımınızı inşa edebiliyorsanız, 
çalıştığınız kişiler sizi tercih etmeye devam 
edeceklerdir. 
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Lastikli turist şapkalarını unutabilen var mı? Geniş 
bir tişört, diz kapağı çizgisinde bir şort, rahat bir 
çift ayakkabı ve eski zamanlara gönderme yapan 
bir turist şapkası ile bu bahar, kamp stiline gönül 
veriyoruz. Stilinizi tamamlamak için sırt çantanızı 
da hazırlamayı unutmayın! 


Moncler 


H&M 
49 TL 
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Modern 
Villager 


Dönem şapkaları, kargo stilini, modern zaman ve şehir 
pantolonlar, etnik sisteme düzenine göre güncelliyoruz! 
uyum sağlayan desenler ve Zamanda yolculuk yapmaktan 
pek de iddialı olmayan, naif korkmayın ve biraz nostalji için 
renkler... Eski dönem kasaba gardırobunuza bir şans verin. 


- Comme Des 


Garçons Shirt 


53 


style Notes 


Alexander 
McOueen 


OXS 
1.099 TL 


Rebellious 
Biker 


Siyah bir deri ceket ve iyi bir derileri; koyu renkli skinny bir 
çift siyah botun kurtarama- jean, sezona uygun yumuşacık 
yacağı hiçbir kombin yoktur! bir kazakla bir araya getirmek 


Diesel 
Black Gold ni 


me — 


Bu sezon, dolabınızdaki siyah için hiç vakit kaybetmeyin. 
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Style Notes 
Şehirde 
Trekking 
Bahar aylarına girer girmez rahat, bir yandan şehir 
kendini doğaya teslim eden merkezinde hayata karışacak 
erkeklere müjde; şehirde kadar modern... 
trekkinge çıkıyoruz! Bu sezon, trekking stilini 
Bir yandan dağ, tepe kombinlerinize uyarlamaya 
dolaşacak kadar salaş ve ne dersiniz? 


The North 
Face 
439 TL 


COS 
290TL 


55 


be MAN 


Style Notes 


Tatil 
Planı 


Baharın ilk aylarından baharın taze enerjisini 

tatil planları yapmaya kıyafetlerinize taşımak için 
başlayanlardan mısınız? en uygun zaman! Tropik 
Mart ayı; soft renkler, desenli, ipek görünümlü bir 
çiçeksi desenler ve gömlekle yeni sezona büyük 
daha salaş silüetler ile bir adım atın. 


Pull&Bear 
89 TL 
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White 


Balance 


Tek renk her zaman işe yarar! 
Beyaz ise; kendi içinde bile 
var olan kusursuz dengesi 

ile en basic kombinleri bile 
çok yukarıya çekebilir. Siz de, 


baştan aşağıya bembeyaz 
silüetler ile görünümünüze 
daha çekici bir hava katarken, 
baharın yumuşak enerjisine 
uyum sağlayın. 


Hemington 
323TL 


Dr. 
Martens 
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KEREM SEDEF 


Seni Model grubu ile tanıdık fakat şimdi grup dağıldı. Şu an 
kariyer planlamanda neler var? Seni nerelerde göreceğiz? 

2017 yılı, uzun bir düşünme ve planlama ile geçti. Model gibi 
yoğun bir dönemden çıktığınızda, tam anlamıyla sudan çıkmış balık 
gibi oluyorsunuz. Kariyer olarak, davul hayatıma devam edeceğim. 
Şu an, büyük bir hızla Akasya AVM Zuhal Mağaza'sında özel 
derslerim devam ediyor. Övünç Dan ile olan grubumuz “Gaddar” 
ile çalışmalarımızın sonuna geldik sayılır. Sanırım en önemli kariyer 
planım; sahnenin arkasından önüne gelmek olacak. Bir single 

kayıt ettik, hatta şu an ikinci şarkım bitmek üzere. Çikolata Müzik 
Fabrikası'nın iki muhteşem müzisyeni Suat Yılmaz ve Övünç Dan ile 
birlikte yapıyoruz şarkıları. Etrafımdaki bir sürü insanın “sen niye 
söylemiyorsun” demesi üzerine, böyle bir işe kalkıştım. Ben çok 
eğleniyorum ve süreç inanılmaz keyifli geçiyor. Sıfırdan bir kariyeri 
hayata geçirmek kolay değil ama yakın zamanda sizlere servis 
etmiş olmayı ümit ediyoruz ilk şarkıyı. 


Müzik, çocukluktan gelen bir heves miydi? Ne zamandır bu işle 
uğraşıyorsun? 

Çok sıkı müzik dinlenen bir evde büyüdüm. Babam, eski altın ses 
kralı olmuş bir solisttir. Sürekli şarkılar çalar ve “bak dinle” derdi. 
Blues Brothers/'ın ilk filmini, abartısız 80 kere izlemişimdir. Babam, 
arkadaşları ile de müzik yapmaya devam ediyordu ben çocukken 
ve haliyle ben de, sürekli onları dinlemeye gidiyordum. Sanırım 
bütün bunların doğrultusunda, kaçınılmaz sondu müzisyen 
olmam. Son 18 senedir davul çalıyorum. Uzun bir süre sanatçı 
ve gruplara eşlik ettikten sonra, Model ile ilk defa bir grup üyesi 
olmanın keyfini yaşadım. Şimdi ise; solo kariyerim ile devam 
etmek istiyorum. 


Müzik dışında, bir de sporcu kimliğin var. Ayrıca çok kilo verdiğini 
duyduk. Bu süreçten biraz bahsedebilir misin? 

Aslında spor, hep hayatımın içinde vardı. Küçük yaşlardan itibaren 
spor ile büyüdüm. Uzun seneler basketbol oynadım. Amerikan 
futbolu, tenis, fitness, kaykay, snowboard, kickboks, capoeira, 
boks, crossfit vs... Sanırım her şeyi deniyor ve yapıyorum. Ama 
son 2-3 senedir, çok ciddi bir biçimde spor ve beslenme işini 
araştırmaya, üstüne düşmeye başladım. Precision Nutrition'dan 
beslenme koçluğu sertifikası aldım. Bir sürü antrenör arkadaşım 
ve uzman kişiler ile birebir çalışıp eğitim aldım. Geçen Haziran ayı 
itibariyle Yağız Özcan ile ciddi bir şekilde kampa girdik. Beslenme, 
antrenman programı; her şeye harfi harfiyen uyduğum, ciddi 

bir süreçti. Geçtiğimiz dönemdeki bütün birikimlerim ile harika 
bir sonuç aldık. Ama daha istediğim yere gelmedim. Çalışmaya 
devam. 


Tam olarak hangi sporla uğraşıyorsun? Spor, hayatının 
neresinde? 

Aslında birkaç disiplini bir arada götürmeye çalışıyorum. 
Antrenman değişkenliği çok hoşuma gidiyor. Haftanın altı günü 
spor salonunda geçiyor. Okan Süngü ile haftada bir plyometric 
(zıplama) antrenmanları yapıyorum. Ertan Balaban, Özdemir 
Kızılkan ve Ahmet Fedai ile jiu-Jitsu antrenmanlarıma devam 
ediyorum. Bunun yanında, bu sene koşu hayatıma sinsice girmeye 
başladı. Kısa süre önce, ilk yarı maratonumu koştum. Vakit 
buldukça crossfit antrenmanları yapmaya, basketbol oynamaya 
ve değişik şeyler denemeye çalışıyorum. Bir de yüzmeye tekrar 
başlamak istiyorum ama günün 24 saat olması canımı sıkıyor... 


Günlük beslenme rutinin nasıl? Beslenmen, idman programına 
göre değişiklik gösteriyor mu? 

Ben intermittent fasting yapıyorum. Bu bir beslenme düzeni, 
diyet şekli değil. Yani günün 6 saatlik bir bölümünde yemek 
yiyip, geri kalan 18 saat kalori almıyorum. Bu 18 saate uyku 


da dâhil. Bir de, uzun süredir ketojenik diyet yapıyorum. Keto; 
karbonhidrat ve şeker neredeyse hiç yemediğiniz, iyi yağlar ve 
protein ile beslendiğiniz bir diyet şekli. İkisi ile çok iyi sonuç aldım 
ve alıyorum. 


Peki, “cheat meal” günlerin oluyor mu? Kaçamaklarında neler 
yemeyi tercih ediyorsun? 

Olmaz mı! Genellikle pancake ve bal kaymak ile başlayan 
“CheatDAY!!I”lerim oluyor. Pizza ve hamburger olmazsa olmaz, 
yanında bira ile. Dondurma veya tatlı mutlaka ekliyorum. En son 
bayılıyorum zaten... Bakmayın böyle çokmuş gibi göründüğüne, 
uzun süre diyet yapınca hemen doyuyorsunuz. Çok yiyemiyorum 
yani. 


Bahanelerden sıyrılıp spor motivasyonunu nasıl sağlıyorsun? 
Aynaya ve eski resimlerime bakmam yetiyor. 35 yaşından sonra 
fiziki olarak en çok düşündüğüm şey; sağlıklı olmak, kendimi mutlu 
hissedebilmek. Ayrıca bu disiplini ve böyle yaşamayı seviyorum. 
Beni ben yapan, önemli unsurlardan biri hayatımda. Bir hedefim 
var ve bu hedefimi bir kenara kaydettim. Her gün onu okuyorum, 
her gün onun için çalışıyorum. Biliyorum ki, ben oturduğum 
zaman, başkaları durmuyor. Bu, hayatın her alanında böyle. Spor 
salonunda veya olduğum yerde en çok çalışan ben olmalıyım. 


Müzik ve spor dışında neler yaparsın? Ne yapmak 

seni mutlu eder? 

Yeni şeyler öğrenmek, kitap okumak, iyi bir film veya tiyatro 
izlemek... Ama sanırım en çok; gezmek. 


Dövmelerin, sakalların ve kendine özgü bir stilin var. Kaç dövmen 
var? Bunların bir anlamı var mı? 

Teşekkür ederim. Dövme sayım baya fazla ve hepsi ayrı ayrı benim 
için çok önemli. Anlamları ise; bazılarının baya gizli iken, diğerleri 
biraz daha anlaşılabiliyor. Ailem ile ilgili olan, bana bir şeyleri 
hatırlatan, düşüncelerimi yansıtan... Hepsi farklı. 50 yaşında bile 
dövme yaptırmak istiyorum. 


Sosyal medyandan anladığımız kadarıyla hayvanları çok 
seviyorsun. Sen kedi insanı mısın, köpek mi? 

Her hayvanı gerçekten seviyorum ama köpekler başka. Köpekler 
ile bambaşka bir bağım olduğuna inanıyorum. Bir sokak köpeği 
durup dururken gelip beni öpüp giderken, ben de gördüğüm bir 
tanesine sarılıp dakikalarca oynayabiliyorum. Tüm insanlığı bilmem 
ama benim gerçekten dostlarım... 


En çok sevdiğin, yanından ayırmadığın aksesuarın nedir? 
Dövmelerim... Siyah küpelerim ve piercingim. Şapka ve bere 
takmayı da çok sevdiğim için sürekli beni onlarla görebilirsiniz. 


Modayı ve trendleri takip eder misin? 

Genel bir moda takibim yok ama büyük sneakerfreak birisiyim. 
Spor ayakkabı, tek takip ettiğim ve bakındığım modasal şey 
sanırım. Ayakkabılarıma göre giyiniyorum mesela... 


En sevdiğin film ve kitap nedir? 

Uff çok var! Ama en son dönem, Nike'ın kurucusu Phil Knight'ın 
kitabı “Shoe Dog”tan acayip keyif aldım. Film için ise; jiujutsuya 
başlama sebebim olan “John Wick” diyeyim. 


Elinde olsa hangi ülkede ve şehirde yaşamak isterdin? 
Amerika - Los Angeles; tek geçerim. 


Bizim mottomuz “BesStylish”. Ya senin? 
Rise &Shine! 
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Bugüne kadar pek çok başarılı projede yer aldınız 

ve canlandırdığınız karakterler çokça beğenilip 
konuşuldu. Bu sezon da, Çukur'daki Aliço karakteriyle 
konuşuluyorsunuz. Bize Çukur'a dâhil oluş sürecinden 
ve Aliço karakterinin nasıl oluştuğundan bahsedebilir 
misiniz? 

Geçen sene birlikte çalışıp güzel bir proje yaptığımız 
“İçerde” ekibiyle bu sene yeniden bir araya gelme fikri 
vardı. Senaryoyu okuduğumda, en çok ilgimi çeken 
karakter Aliço oldu. Zor bir karakter olduğunu düşündüm. 
Kendimi test etmek için o karakteri oynamak istedim, 
seçmelerine katıldım. Sonra da projeye dâhil oldum. 


Aliço, otizmli bir birey. Size bu karakter teklif edildiğinde 
otizmle ilgili bir bilginiz var mıydı? Bu konuda yaptığınız 
çalışmalardan bahsedebilir misiniz? 

Otizme dair çok yüzeysel bir bilgiye sahiptim. Ancak 
karakteri çalışmaya başladığımda, daha derin bir bilgiye 
ulaştım. Sonra, aslında bunun ne kadar önemli bir durum 
olduğunu ve bununla ilgili bir farkındalık yaratmanın ne 
kadar değerli olduğunu anladığımda, Tohum Otizm Vakfı ile 
iletişime geçtik ve umarım çok yakında onlarla birlikte çok 
güzel projelere başlayacağız. 

Umarım, otizmle ilgili farkındalığı biraz daha arttırabiliriz. 
Bu karaktere hazırlanırken, otizmin belirtilerini, otizmli 
bireylerin hareket ve psikolojik davranışlarını inceledim. 

Ve tiyatro sahnesinde, Zeynep Kumral'la uzun provalar 
yaptım. Aliço'nun bedenini ve duygusunu anlayamaya 
çalıştığımız uzun provalar ve doğaçlamalar yaptık. Sonunda 
da, ortaya Aliço karakteri çıktı. 


“Bana Şans Dile” filmiyle başladığınız oyunculuk 
kariyeriniz, pek çok başarılı işle devam etti... Bize 
oyunculuk kariyerinizde en çok aklınızda yer eden 
karakterlerden bahseder misiniz? 

Karakter bazlı değil, hikâye bazlı bakıyorum ben. 
Anlatılması gerektiğini düşündüğüm hikâyelerin içinde 
olmaya çalışıyorum hayat izin verdiği müddetçe. 


Vur Yağmala Yeniden, Kürklü Merkür gibi, döneminde 
ses getiren oyunlarda yer aldınız. Üç sezondur da tek 
kişilik oyununuz “Ormanlardan Hemen Önceki Gece”yle 
sahnedesiniz. Sahnede olma deneyiminden ve özellikle 
tek kişi sahnede yer almanın nasıl bir his olduğundan 
bahsedebilir misiniz? 

Tiyatro, benim mesleğim. Bir tek onun diplomasına 
sahibim ve o işi yapıyorum, tıpkı bir dişçi, bir doktor gibi. 
Tek başına sahnede olmak önce zor, daha sonra da keyifli 
bir durum haline geliyor. 

Çünkü bütün kontrol sizde oluyor. Ancak kuliste, büyük 

bir yalnızlık da yaşayabiliyorsunuz. Çünkü tiyatro, oyun 
oynamak... Tıpkı çocukluğumuzdaki gibi, arkadaşlarla da 
güzel. Tek kişilik oynama gibi bir derdim yoktu. Sadece o 
hikâyeyi anlatmak istemiştim Ormanlardan Hemen Önceki 
Gece'de. 

Önümüzdeki sezon da yeni bir oyun yapacağım, şu an 
onun hazırlık aşamasındayız. Bir ya da birden fazla oyun da 
olabilir... 


14 Mart'ta yine DasDas”ta “Ormanlardan Hemen Önceki 
Gece”yi oynayacaksınız, üç sezon oldu ancak hala 

yoğun bir ilgi var oyuna... Bu ilgi size neler hissettiriyor, 
oynamaya devam edecek misiniz? 

Ormanlardan Hemen Önceki Gece, benim için çok değerli 
bir metindi. Biz ilk oyunu çıkarttığımızda, çok uzun süre 
oynanacağını düşünmüyorduk çünkü biraz zor bir metin. 
Ancak bu metni aktarmak, anlatmak bize bir sorumluluk 
gibi geldi tiyatrodaki arkadaşlarımla. Sonrasında herhalde 
biraz da televizyonun ve tanınırlığın etkisiyle fazla izlendi. 
Sonra bir sezon, iki sezon derken; DasDas'ta devam 
ediyoruz. 14 Mart'ta da yine DasDas'tayım. 


Sahne, televizyon ve sinema... Bu üç kelimeyi 
duyduğunuzda, aklınıza gelen ilk şeyler neler? Ve sizi en 
çok heyecanlandıran hangisi? 

Sahne, televizyon ve sinema; bunların hepsi, benim 
kendimi var edebildiğim, mutlu hissettiğim alanlar. 
Birbirinden daha az önemli değil. Ama benim asıl mesleğim 
tiyatro. Çocukluğumdan, kendimi tanımaya başladığımdan 
beri tiyatro sahnesindeyim. Orada olmak, beni tedavi eden, 
hayata bağlan bir şey. O yüzden, tabii ki tiyatro sahnesinde 
olmak biraz daha öne çıkıyor. 


Sizi İzmir ve Göztepe aşkınızla biliyoruz. Biz de BeStyle 
Magazine olarak İzmir” liyiz ve sizin bu aşkınızı çok iyi 
anlıyoruz. Bize, sizin İzmir'inizi anlatır mısınız? 

İzmir'in denizi kız, kızı deniz, sokakları hem kız hem deniz 
kokar... 


Bir de tabii küçüklüğünüzden beri gittiğiniz Göztepe 
maçlarından... Hiç unutamadığınız, aklınızda kalan bir 
anınız varsa anlatır mısınız? 

1999'daki şampiyonluk maçında tellerdeydim. Üniversitede 
öğrenciydim, finallere girmeyip maça gitmiştim. Ve 1-0'dı 
galiba, Rize'yi yenip şampiyon olduğumuzda, tellerden 
yedek kulübesine atlayıp onun üstünden sekip sahaya 
atladım. İlk etapta zannetmiştim ki, herkes sahaya 
atlayacak. Sonra sahanın ortasında, futbolcularla sevinirken 
etrafıma baktım, sadece ben vardım. 


Yoğun tempodan, iş $tresinden ve İstanbul'un 
hengâmesinden kaçışınız nasıl oluyor? Sizi dinlendiren 
sakinleştiren rotalar var mı, nereler? 

Seyahat etmek, yeni hayatlar, yeni dünyalar görmek, hem 
çok geliştiren hem de insanı rahatlatan bir şey. İmkân 
oldukça gidip görmeyi ve sadece tatil bazlı değil, orayı 
solumayı, orada durmayı seviyorum. Neresi olduğu önemli 
değil, farklı kültürleri solumanın, hem mesleki hem de 
insani açıdan beni rahatlatan ve geliştiren bir şey olduğunu 
düşünüyorum. 


En son, yakın arkadaşınız da olan yönetmeniniz Uluç 
Bayraktar'la İspanya turu yapmıştınız. Her sezon 
bitiminde böyle bir rota çiziyor musunuz? Bu yaz için de 
var mı böyle bir planınız? 

Bu yaz için herhangi bir plan yapmadım. Genelde planlar 
ani olarak ortaya çıkıyor. Aslında biraz da, doğaçlama 
dolaşıyoruz. Bu sene de öyle doğaçlama bir seyahat olabilir. 
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En çok görmek istediğin ülke ya da şehir neresi? 
Küba-Havana'yı görmek istiyorum. Fidel Castro 
ve arkadaşlarının yarattığı dünyayı görmek için 
sabırsızlanıyorum. 


Yakın arkadaşınızın yönetmeniniz olması nasıl? Sette 
nasıl etkileri oluyor? 

Arkadaşımın yönetmenim olması, sette durumu 
avantajdan çok dezavantaja çeviriyor. Çünkü herkesten 
daha fazla dikkat edip herkesten titiz davranmam 
gerektiğini düşünüyorum. Zaten sette ve çalışma 
sırasında yakın arkadaşım gibi davranmıyorum. Set bitip 
paydos ettiğimizde, normal diyalogumuza dönüyoruz. 


Kız kardeşiniz Gözde Kocaoğlu da oyuncu. Onun 
oyunculuk seçiminde sizin de payınız var mı? 
Gözde'nin oyunculuk seçiminde, birebir benim etkim 
yok. Hatta hiç yok diyebilirim. Biz okurken, bizim 
yanımızda büyüdü. O ilkokuldayken, ben amatör tiyatro 
yapıyordum. Oradaki arkadaşlarımdan Kadir Çermik ve 
Öner Erkan ile şimdi aynı projedeyiz. Üniversitedeyken 
de iç içeydik; sınıf arkadaşlarım Engin Altan, Şebnem 
Bozoklu... Onlarla da abla, ağabey - kardeş gibiydi. Yani 
aslında o da, tiyatroyla iç içeydi. O da, seçimini bu yönde 
yaptı. İyi ki de yapmış, çok da başarılı. Benden daha iyi 
bir oyuncu oldu. 


Ağabey - kardeş aynı meslekte olmak nasıl bir duygu? 
Aynı projede de yer almışlığınız var. Nasıl oluyor 
insanın kardeşiyle aynı sette olması? 

Aslında çalışırken, kardeş duygusunu unutarak 
çalışıyorsun. İşe hizmet ettiğimiz, iş disiplininden 
kopmadığımız bir durum oluyor. Ama birlikte tiyatroda 
da, filmde de çalıştık. Beni rahatlatan varlığı, huzur 
veren biri olması dolayısıyla kendimi daha rahat 
hissediyorum. 


Mart ayında yeni filminiz “Kaybedenler Kulübü Yolda” 
vizyona giriyor. İlk filmden bu yana çok zaman geçti. 
Projenin ikincisinde yer almak, neler hissettirdi size? 
Murat/”ı ilk filmden eğlenceli sahneleriyle hatırlıyoruz. 
Bu filmde nasıl izleyeceğiz? 

Kaybedenler Kulübü, benim için çok özel bir proje. 

O dünyanın içinde yer almak müthiş keyifli. Gerçek 


hayatta tanıdığım insanların hikâyesini aktarmak ayrı 

bir sorumluluk. İlk filmde Tolga Örnekle, bu filmde de 
Mehmet Ada Öztekin'le çalışmak müthişti. Murat'ı, 

yine aynı koltuğunda oturmuş ama bu kez ofiste 
görüyoruz. Çok şey değişmemiş diyeyim kısaca. Gerçek 
edebiyatçılarla sahnelerim var, Tuna Kiremitçi ve Murat 
Menteş'le... Onlarla oynamak çok keyifliydi. Nejat ve 
Yiğit abiyle oynamak... İkisi de, benim hayatımda çok 
özel insanlar. Onlarla aynı atmosferi solumak bile güzel 
benim adıma. Aynı projede olduğum için çok mutluyum. 


Kapak çekimimizi deniz kenarında, biraz da soğuk 

bir havada gerçekleştirdik. Ama biz çok sevdik çıkan 
sonuçları. Siz nasıl buldunuz, giydiğiniz kıyafetleri 
sevdiniz mi? 

Hakan, çok başarılı ve çok eskiden tanıdığım biri. 
Kostümü onun yapacağını duyduğumda, soru bile 
sormadım. Her şey çok güzeldi. Çok soğuktu. Tabii ekip 
de çok üşüdü ama çıkan sonuca baktığımda çok mutlu 
oldum. 


Genel olarak spor bir giyim tarzınız var, modayı takip 
ediyor musunuz? Günlük hayatında giymeyi en çok 
sevdiğin parçalar neler? 

Modayı takip etmiyorum, bu işlerde genel olarak daha 
sezgisel davranıyorum. En sevdiğim parça, Bolivya'dan 
aldığım bir parka ve kazağım... Bir de benim doğduğum 
yıl, annemin babama ördüğü bir hırkam var, hala 
giyiyorum... Hatta Kaybedenler Kulübü'nde giydiğim mor 
hırka, o hırka. 


8 Mart dünya kadınlar günü, Sizin bu konudaki 
mesajınızı alabilir miyiz? 

Bizi ve dünyayı yeniden yaratan kadınlar... Ve özgür, 
mutlu bir dünya istiyorsak önce kadının özgür olması 
gerekiyor. Kadın özgür olmazsa, dünya da özgür olmaz 
ve dünya da mutlu olmaz. Kadının özgürleşmesiyle 
bütün dünyanın güzelleşeceğini düşünüyorum. Hepsinin 
Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. 
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MODERN 
RULES 


Bahar yüzünü gösterirken, doğaya biraz daha 
yaklaşmanın enerjisiyle sezona doğal bir giriş 
yapıyoruz. Klasik formlardan vazgeçmeden 
oyunu modern kurallara göre oynamak, erkek 
modasında da kendinden emin bir tavır sergiliyor. 
Sezonun stil kodlarından minimal formlar, doğal 
bejler ve toprak tonları ile buluşuyor. Kıyafetlerde 
katmanlar yaratarak değişken hava koşullarına ayak 
uydurmakta ve stil yaratmakta her zaman iyi bir fikir 
olmaya devam ediyor. 
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Life Style 


Ne kadar biliyoruz? 


8 Mart 1857'de, ABD'nin New York sonucunda, 129 kadın işçi vefat etti. 
kentinde 40.000 dokuma işçisi, çalışma Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi 
koşullarının daha iyi olmasını istemeleri Kadınlar Günü olarak da bilinen, her yıl 
sebebi ile greve başladı. Bu eylem 8 Mart'ta kutlanan ulusal bir gündür. 
sonucunda, polisin devreye girmesi Tüm gün, kadınların ekonomik, sosyal 
ile kadın işçilere saldırıldı ve fabrikaya ve siyasi bilincinin geliştirilmesine, 
kilitlendi. Ardından çıkan yangın başarılarının kutlanılmasına ayrılır. 


8 Mart'tane 
yapılmalı? 


Öncelikle, birbirinden değerli 
kadınlarımıza; şefkat, sevgi ve 
saygı gösterilmesi verilecek en 
güzel hediyelerden. 

O gün arayıp hatırını 

sormak ve bir buket çiçek 
vermek, değerli olduklarını 
hissettirmenin en güzel yolu. 


8 Mart'ta hediye 
alınır mı? 


Evet, alınır! 8 Mart, her ne 
kadar hediye odaklı bir gün 
olarak geçmese de; bazı 
akılda kalıcı, anlamlı ve özel 
hediyelerle istisnai durumlar 
yaratılabilir... 
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Duygularını manevi 
açıdan yoğun yaşayan 
kadınlar için sosyal 
sorumluluk içerikli bir 
hediye, can alıcı olabilir. 
İhtiyaçlı bir kadına 

veya herkesin hassas 
noktası olan yardıma 
muhtaç çocuklara yardım 
etmeniz, maneviyatı en 
kuvwvetli hediye olacaktır. 


En 
özelinden! 


Değer verdiğiniz hatta 
hayatınızı birleştirmeyi 
düşündüğünüz kadına, 
böyle özel bir günde 
evlilik teklifinde 
bulunmayı düşündünüz 
mü? Hem özel hem 
güçlü bir kadın olduğunu 
hissettirmek için 
mükemmel bir gün! 
Fark yaratmayı da 
sevenlerdenseniz, tektaş 
dışında bir yüzük alarak 
bunu gösterebilirsiniz. 


En akılda kalıcı! 


Çalışan kadın arkadaşınıza alacağınız şık bir kalem, 
etkileyici ve akılda kalıcı bir hediye olabilir. Böylelikle 
kalemi kullandığı anda, geri dönüşü, güzel bir 
gülümse veya mesaj olacaktır. 
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Yeni Rolis-Royce “Cullinan” 


Rolls-Royce zahmetsiz bir biçimde sizi “Cullinan” elması gibi, diğerlerinin 
yolculuklara çıkaracak ve lüksü yeniden Oo üzerinde bir mükemmellik ile gün 
tanımlayacak olan Suv aracını, 3 yıl ışığına çıkıyor. 

önce Financial Times'da çıkan yazıyla “Cullinan Elması”nın yaratılışına giren 
duyurmuştu. binlerce yılın epik süreçlerinden 

O günden bugüne, bütün dünya, esinlendik. 

yeni ve farklı Rolls-Royce'un gelişini Aracın adı, yeni aracımızın birçok 


bekliyordu. Sonunda, bu bekleyiş sona yönünü vaat ediyor ve bünyesinde 
erdi. Rolls-Royce, yeni motorlu aracının barındırıyor. En büyük baskılar 


isminin “Cullinan” olacağını duyurdu. karşısında dayanıklılık, sağlamlıktan 
Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller bahsediyor. 

yaptığı açıklamada; Nadir ve değerli olduğunu söylüyor. 
“Bu isim, bizim sıradışı yeni aracımıza Saygıdeğer Charles Rolls”un öncü, 
tıpatıp uyuyor. “Cullinan”, kusursuz maceracı ruhunu, Sir Henry Royce'un 
kalitesi ile gerçek lüksün olasılıklarını ise yenilikçi mühendislik ruhunu 
yeniden kalibre eden varlığıyla fark yansıtıyor. 

yaratıyor. Tıpkı bugüne kadar bulunan Elbette, dünyanın neresine giderse 
en büyük ve en kusursuz elmas olan gitsin mutlak lüksü simgeliyor” dedi. 
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Yeni Rolls- 
Royce'un isminin 
“Çullinan” 
olmasının 
hikâyesi, 
kusursuzluk 
arayışında 
gizleniyor. Elmas 
gibi, Rolls-Royce 
Cullinan da 
büyüleyici bir 
yolculuk yapıyor. 
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Ordu Mensubu 


Merhaba; 

Geçtiğimiz sayıdaki yazımda bahsettiğim 
güçlü dört çeker ve station wagon Audi 
RS6'dan sonra, çetin kış şatlarına uygun, 
büyük ve etkili bir 4X4 olan, “Ordu Mensubu” 
diye adlandırdığım Hummer H2'den 
bahsetmek istiyorum. 

Çoğu Amerikan arabası gibi, iç ve dış 
görünümde çok lüks ve teknolojiyi 
aramamanız gereken bir 4X4'tür H2. 
Öncelikle, neden “Ordu Mensubu” diyorum? 
Bunun sebebini, H2'nin tarihçesinden 
bahsederken anlayacaksınız. Şöyle ki; 
Amerikan ordusu, 80'li yılların başında, 
tarihinin en önemli stratejik anlaşmalarından 
birisine imza attı. 

Partner, GMC şirketiydi ve beş yıl içerisinde 
55 bin adet, 15 farklı konfigürasyona sahip 
olan çok amaçlı ordu aracı istemişti. Araçların 
tanımı “yüksek hareket kabiliyetine sahip 
olan çok amaçlı tekerlekli vasıta” yani (High 
Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles 

— HMMWXV/) olarak geçiyordu. Imzalanan 
kontrat, ordu tarafından araç üretimi 
anlamında sunulan en büyük tekliflerden 
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birisiydi. Hatta partiye 15.000 tane daha 
araç eklenerek anlaşılan rakam 1.6 milyar 
dolarlara kadar çıkartıldı. 

Bu büyük ve o sıralar M998 olarak da 
bilinen ve “Humwee » takma isimli araç, bir 
4x4'tü ve ağırlığının 1 tondan fazla olması 
planlanmıştı. Ordunun H2'yi istemesinin 
en büyük sebeplerinden biri; zor ve çetin 
arazi şartlarında, ordu mensuplarının 

rahat hareket etmesini sağlamaktı. O 
dönemlerde, ordunun önceden kullandığı 
ve halen kullanmakta olduğu M151, M274, 
M561 ve M880 gibi araçların yerini alması 
planlanmıştı. 


Humwee'ler, orduya teslim edilmeden önce, 
600.000 milin üzerinde (yaklaşık 965.000 
km) yol yaptılar ve çok zorlu koşullarda test 
edildiler. 

Kayalıklı tepelerden derin kumluklara, 
bataklıklardan iki metreye yakın derinlikteki 
sulara kadar, H2'nin sınırları son raddeye 
kadar zorlandı. Ardından çöl sıcakları ve 
kutup soğuğuna karşı da testlere tabi tutulan 
H2'yi, mağlup etmek mümkün olmadı. 


Humwee'nin hava yoluyla taşınabilir olması, 
tamir-bakım işlemlerinin zahmetsiz olması, 
güvenilir ve sağlam olması, ordunun istediği 
başlıca kriterlere tam olarak uyuyordu. 
Üretim esnasında yapılan ilk testlerde, aracın 
ordunun istediği standarttan en az iki kat 
daha iyi olduğu inkâr edilemez bir gerçekti. 
Humwee, adeta bir yapboz misali birçok 
farklı versiyona dönüştürülebilen bir platform 
üzerine inşa edilmiş bir araçtı. 15 farklı 
versiyon da aynı motoru, şasiyi ve şanzımanı 
taşımakla beraber; gerektiğinde kargo 

aracı, arazi aracı, silah taşıma ünitesi veya 
bir ambulans olarak da kullanılabiliyordu. 
Humwee'nin tasarım ve üretim sürecinde 
dikkat edilen bir diğer önemli konu; 

çalışan tüm parçaları ve yapısı hakkında 
sadece birkaç saatlik bir eğitim sonrası, 

bilgi edinilebiliyor ve bakım ve onarımını 
gerçekleştirecek kadar usta olunabiliyordu. 
Üretildiği tarihte, ordunun yeni mensubu 
Humwee, planlanan ve istenen tüm 
ihtiyaçları fazlasıyla karşıladığı için rütbesiz 
olmasına rağmen, kısa zamanda kendisine iyi 
bir yer edindi. 


Ordunun tüm bu ağır ve zor 
görevlerinden yüksek başarıyla çıkan 
Humwee, 2.400 kg'a yakın salt ağırlığı ve 
1.200 kg. yükleme kapasitesi sebebiyle 
0-50 km'ye 8 saniyede ulaşması, hantal 
bir 4X4 skoru olarak değerlendirilebilir. 
Ordu için tam bir “görev adamı olarak 
üretilen Humwee, köşeli ve büyük 
gövdesinin içinde 6.2 litrelik 321 Hp 
(beygir gücü) üreten bir V8 motor 
barındırıyor. Bu hantal ve güçlü canavarın 
yakıt tüketimi de, doğru orantılı olarak 
biraz cüzdan yakan cinsten. Şehir içinde 
251t./100 km., şehir dışında 121t./100 
km. yakıt tüketim rakamlarına sahip 
Humwee, benzin fiyatı 6 TL'nin üzerinde 
olan ülkemizde, “cüzdan yakan” tabirini 
direk atlayarak “benzinlik sahibi olmak 
lazım yahu” cümlesini kurduruyor 
insana. Tüm bu özellikler birleştiğinde, 
Humwee'ye neden “Ordu Mensubu” 
dediğimi bir kez daha anladım ve umarım 
size de aktarabilmişimdir... 


1992 Nisan'ında, Humwee'nin “Hummer 
adı altında sivil kullanıma sunulması fikri 
ortaya atıldı ve 1999 yılında, AM General 
ve General Motors firmaları arasında 
yapılan ortaklık ile 'H1” eklentisini taşıyan 
Hummer, tüm dünyaya pazarlanmaya 
başlandı. Takvimler 2002'yi 
gösterdiğinde, yeni nesil Hummer H2” 
yollara çıkartıldı. 
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Yazıyı okuduktan sonra 
gerek lüks özellikler 
taşımaması, büyük vücut 
ölçüleri ve günlük şehir 
yaşamına pek de uygun 
olmayan teknik açılımları 
nedeniyle ülkemizde çok 
tercih edilmeyen bir araç 
statüsündedir. 

Not: Bana sorarsanız; 
bütün bu mantık dışı 
özelliklerini ve maddi 
külfetlerini bir kenara 
bırakırsak, İstanbul 

için biçilmiş kaftan 
derim. Neden mi? Arazi 
şartlarından daha çetin 
şartlara sahip tüm yollarını 
ve her saniyesinde 
savaştığımız hiç bitmeyen 
trafiğini bilen bilir, 
bilmeyenler de kesin 
duymuştur! 


Nisan sayısında görüşmek 
üzere... 


Yazar: Engin Tozak 
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Dockers“ ve Zach King 
yeniden güçlerini 
birleştiriyor 


Geçtiğimiz sezon İzleyiciler bu yeni videoda Zach'i Los 
#GameChangersbyDockers projesi Angeles sokaklarında dolanırken izleye- 
kapsamında Dockers" ile işbirliği yapan cek. Zach, içinde yaşadığımız muhteşem 
dijital sihirbaz Zach King, 2018 İlkbahar/ Oo zamanlara odaklanarak, elimizdeki 

Yaz dönemi için markayla yine ses benzersiz olanakları ve dünyayı daha iyi 
getirecek bir projeye imza atıyor. Bu bir yer haline getirme hayalini anlatacak. 
sefer işin içine daha çok “sihir” katan Eğlenceli hilelerin eşlik ettiği ilham verici 
Zach'in marka için hazırladığı video, video, Mart ayı itibarıyla Facebook'ta “© 
Mart ayında markanın Facebook ve dockers.tr” ve Instagram'da “dockerstur- 
Instagram hesaplarından izlenebilecek. kiye” hesabında izlenebilecek. 
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Majesteleri Roger Federer 
Federer'i bu kadar mükemmel kılan şey ne? 
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Ekselansları, 
Wimbledon'da 
üst üste 40 maç, 
Amerika Açık'ta 
da tam 41 maç 
kazanarak baş- 
kaları tarafından 
tekrarlanması zor 
bir başarıya imza 
atmıştır. Roger 
Federer, oynadığı 
bir maçta rakibine 
sayı vermeden ne 
kadar fark atmış 
olabilir dersiniz? 
Tam tamına 105! 
Amerika Açık'ta, 
rakibi John Isner'e 
105 puan fark 
atmıştı. İnanılması 
zor! 


2006 
Altın Yılı 


Federer'in kariyerinde en 
başarılı senesi, 2006 yılıdır. 
Toplamda bir yıl içinde kazan- 
dığı kupa sayısı; 12! Uluslara- 
rası Tenis Federasyonu, 2006 
yılında, Roger Federer'i yılın 
şampiyon tenisçisi seçti. 
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2017 yılında, kariyerinin 8. Wimble- 
don zaferini yaşayan Federer; 2012 
yılında kaybettiği Dünya sıralamasının 
1 numaralı koltuğunu, 5 yıl sonra geri 
aldı. 8'i Wimbledon, 6'sı Avustralya 
Açık, 5'i ABD Açık ve 1'i Fransa Açık 
olmak üzere; 20 Grand Slam kazanan 
deneyimli raket, tek erkeklerde “en 
fazla Grand Slam şampiyonluğu yaşa- 
yan sporcu” unvanını elinde bulundu- 
ruyor. Federer, önemli tenis çevreleri 
tarafından “gelmiş geçmiş en iyi tenis 
oyuncusu” olarak görülmekte. 
Kariyerinde ilk kez 2 Şubat 2004'te, 
ATP sıralamasının zirvesine yükselme- 
yi başaran İsviçreli efsane, bir sene 
içinde, dört Grand Slam turnuvasın- 
da, final görmeyi başaran tek isimdir. 
Böyle bir başarıyı, 1973 yılından beri 
yakalayabilen yok. 
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Sadece Wimbledon 
değil, tüm tenis tari- 
hinin en unutulmaz 
maçlarından biri olan 
Federer — Nadal finali, 
2008 yılında oynanmıştı. 
Final, tam tamına 4 saat 
45 dakika sürmüştü. 
Tüm tenis severlerin, 
tarihi bir maç olarak 
nitelendirdiği Federer- 
Nadal finalinde, gülen 
taraf Nadal oldu. Ancak 
iki oyuncu da, büyük 
alkışı hak etti. Yağmurun 
da etkisiyle 7 saatten 
fazla süren epik maçta, 
son set 9-7 ile Nadal'ın 
oldu. Birçok tenis sever 
bu mücadeleyi, tenis 
tarihinde gelmiş geçmiş 
en iyi maç olarak yo- 
rumladı. 


Centilmenlerin 
Sporu Tenis 


2009 Avustralya Açık'ta rakibi Nadal'a 
finalde kaybettikten sonra Federer, maç 
sonu açıklaması için sahneye çıktı ancak 
gözyaşları konuşmasına engel oldu. Kendini 
toparladığında söylediği şey; Nadal'ın, bunu 
sonuna kadar hak etmiş olduğudur. Nadal'ın 
buna cevabı ise; “Ne hissettiğini anlıyorum, 
ama unutma; sen tenis tarihinin en iyisisin!” 
olmuştur. İşte bu yüzden, tenisi ve içindeki 
centilmenliği seviyoruz! 


Federer, 
kariyerini 
ne zaman 

sonlandıracağı 
ile ilgili soruya; 
“Eğer bir gün 
eşim Mirka, 'artık 
sevahat etmek 
istemiyorum 
derse, kariyerimi 
noktalarım. O 
olmadan tenis 
oynayamam.” 

© demişti. 


ATP açılımı ile Association 
t of Tennis Professionals, 1972 
yılında profesyonel erkek 


Nİ gli | tenisçiler tarafından kurulan 
ç ıy# bir tenis birliğidir. 


Federer'in 
arkasındaki 
en büyük güç: 
Mirka Federer 


Roger Federer, 2000 yılında 
tanıştığı tenisçi Mirka Vavrinec 
ile 2009'da dünya evine girdi. 
Federer her konuşmasında, 
başarısının sırrının eşi Mirka 
Federer olduğunu dile getirir. 
Eşinin desteği ile çok hızlı 
geliştiğini ve hayallerini 
gerçekleştirmesini sağladığı 

için ona minnettar olduğunu 
söyleyen Roger Federer, 
Avusturalya'da 20. Grand Slam 
zaferini kazandıktan sonra eşine 
koştu. Ayak sakatlığı nedeniyle 
2002 yılında tenisi bırakmak 
zorunda kalan Vavrinec ile 
Federer'in, Myla Rose ve 
Charlene Riva adında ikiz kızları, 
Leo ve Lennart isminde ikiz 
oğulları bulunuyor. 


Yardımsever 
Federer 


Federer, spor hayatındaki 
başarılarının yanı sıra 
yardımseverliği ilede ön 
plana çıkıyor. Güney Afrika'da 
çocuklar yararına yapılan 
projelere destek olmak 
amacıyla 2003'te, kendi 
adına bir yardım vakfı kuran 
Federer, 2006'da Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu'nun (UNICEF) iyi 

niyet elçisi seçildi. Rafael 
Nadal ile Afrikalı çocuklar 

için oynadığı 2 yardım 
maçında, yaklaşık 4 milyon 
dolar bağış toplanmasını 
sağlayan Federer, 2011 
yılında Güney Afrika'nın 
ikinci (Nelson Mandela'dan 
sonra) ülkede en çok güven 
duyulan ismi seçildi. Dünya 

1 numarasına yükselen, en 
yaşlı tenisçi olarak tarihe 
geçen 36 yaşındaki İsviçreli 
raket hakkında; 2016 yılının 
yarısını sakatlığı nedeniyle boş 
geçtikten sonra, “belki de artık 
bırakmasının zamanı geldi” 
yorumları yapanlar, şimdi 
neler düşünüyor acaba? 


Kısadan hisse: 


Sen başımıza gelen en güzel şeysin Federer! 
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Turnuvalar size yabancı geldiyse; hemen kısa bilgi 


lg 


Avustralya 
Açık 
(Australian 
Open) 


Melbourne'deki Melbourne Park'ta 
düzenlenen, yılın ilk Grand Slam 
turnuvasıdır. Avustralya Açık'ın iki 
efsane sahası Rod Laver ve Hisense 
Arena'ya en yüksek katılımın 
gösterildiği turnuvalardan. 


verelim ve en iyi raketleri karşı karşıya getiren 
dört Grand Slam turnuvasını inceleyelim 


Grand Slam Turnuvaları, tenis 
dünyasının en prestijli, en yüksek 
puan getiren, rekabetin en üst 
seviyede olduğu, tenis severlerin 
izlemekten en çok keyif aldığı 
turnuvalar arasında yer alıyor. 
Avustralya Açık Turnuvası ile 
başlayan Grand Slam, Amerika 
Açık ile sona eriyor. Grand Slam 
turnuvalarından Avustralya Açık, 
Fransız Açık, Wimbledon ve Amerika 
Açık hakkında kısa bilgiler için 
buyurun yazımıza... 


Fransa Açık 
(French Open 
/ Roland 
Garros) 


Yılın ikinci Grand Slam turnuvasıdır. 
Toprak piste sahip olması nedeni ile 
Roland Garos'un yeri ayrıdır. 
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Amerika 
Açık 
(US Open) 


Grand Slam turnuvalarının 
sonuncusu ise; New York'ta, 1881 
yılından beri düzenleniyor. Sert 
zeminli kortlarda oynanan maçlara 
ev sahipliği yapan Amerika Açık, 700 
binlik katılımcı sayısı ile hatırı sayılır 
bir izlenme oranına sahip. 
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Wimbledon 
(ingiltere) 


En eski turnuvalardan biri olan 
Wimbledon, 1877'den beri 
gerçekleşiyor. Çim zeminde 
oynanan maçlara sahne 

olan Wimbledon, Londra'da 
düzenlenir. En prestijli Grand 
Slam turnuvası olarak anılan 
Wimbledon, en çok konuşulan 
turnuvalardan biridir. 
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Danca Mutluluk Sanatı: 
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Dünya'nın en mutlu 
insanlarının Danimar- 
ka'da yaşadığı söyle- 
nir. Üstelik “her şeye” 
rağmen! Bir ülke dü- 
şünün; yılın tamamı- 
na kış mevsimi hakim 
olan, gün boyunca 
şanslıysanız birkaç 
saat gün ışığı görebil- 
diğiniz... Bahar gelince 
ortaya çıkan kuş cıvıltı- 
ları yok, açan çiçekler 
yok, siz uyurken yata- 
gınıza süzülen tatlı bir 
güneş ışığı yok, “tam semi. 
pikniklik” o diyebilece- 
giniz, içinizi ısıtan bir 
hava yok. Peki, bu in- 
sanlar nasıl oluyor da 
Dünya'nın en mutlu in- 
sanları oluyor? Tabii ki, 
benimsedikleri Hygge 
felsefesi sayesinde... 
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Basit mutluluklar içeren ve yokluklar 
içinde mutluluk yaratmak anlamına 
gelen Hygge; hoga, huggah ya da huge 
diye okunuyor. Felsefenin esası ise; ger- 
çekten basit ama ruha iyi gelecek şey- 
lere dayanıyor. 

Ruhun huzurlu ve sıcak hissetmesi, 
samimi ortamlar yaratma sanatı, tüm 
dert, stres ve sıkıntılardan basit şeyler- 
le arınabilme, rahatlatıcı ve mutluluk 
veren şeylerden keyif alma, en sevdik- 
lerinle birlikte olma durumu... 

Siz nasıl tanımlarsanız tanımlayın; Da- 
nimarkalılar mutluluğu gerçekten içsel- 
leştirmeyi başarmış gibi görünüyor. 
Hygge felsefesine ulaşmak ve neticede 
gerçek mutluluğu yakalamak çok basit; 


sevdiğimiz insanlarla samimi ev toplan- 
tıları, sıcak bir kahve, fırından yeni çık- 
mış, sıcacık bir kurabiye, çikolata, kareli 
battaniye, yün çoraplar ve ev kıyafetle- 
ri, ahşap mobilyalar, mumlar, şömine, 
sıcak şarap... 

Ve en önemlisi; yaşanan ana odaklan- 
mak! Bu felsefede, egodan ve insanı ra- 
hatsız kılacak her durumdan uzak dur- 
ma k şart. Siyaset ve din tartışmaları, 
sınıf çatışmaları yok. Herkes eşit, her- 
kes aynı haklara ve özgürlüklere sahip. 
Kendimizi kanıtlamaya çalışmadığımız, 
elimizdekilere minnet duyduğumuz, 
insanın ruhuna iyi gelen, sıcacık ve sa- 
mimi bir mutluluk felsefesi... 

Hygge; aslında sosyal medya sayesinde, 
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görsel olarak çoktan hayatımıza girmiş 
durumda. Instagram için çekilen fo- 
toğrafların çoğunda, “cozy life” teması 
hakim. Hatta podyumlar bile bu felse- 
feden etkilenmiş gibi görünüyor. Fakat 
fark etmeden hayatımıza aldığımız hy- 
gge felsefesi, çoğu zaman görsellikten 
öteye gidemiyor. 

Gerçekten stresli hissettiğimiz anlar- 
da bu felsefeyi aklımıza getirmek, hoş 
kokulu bir mum yakmak, sıcak bir kah- 
venin yanına çikolatalı bir kurabiye pi- 
şirmek, battaniyenin altında yağmuru 
izleyip kitap okumak; mutluluk için ba- 
sit ama anlamlı bir adım olabilir. 

Ne dersiniz? 

İskandinavlar bu işi biliyor olmalı! 
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Mekân Önerisi: Fauchon 


Paris'e her gidişimde ilk 
aklıma gelen mekânlardan 
olan Fauchon'un, 
Türkiye'de halen hizmet 
veren tek şubesi Zorlu 
Center'da yer alıyor. Place 
de la Madeleine'deki 
Fauchon, gastronominin 
başkenti Paris'in en 

gözde noktalarından. 

Ekler ve makaron için en 
iyi adreslerden biri olan 
Fauchon, 1886'dan beri 
gurme ürünleriyle geniş bir 
lezzet yelpazesini sunmaya 
devam ediyor. 

Zorlu Center'daki Fauchon, 
Meydan Katı'nda açık 
alanda yer alıyor. Mekân 
tasarımı, şık ve havadar. 
Üstü kapalı camekânlı 
alan, oldukça ferah ve 
Parizyen bir cafe havasında. 
Fauchon'un menüsü 
Paris'i aratmadığı gibi, 
Türk mutfağından sürpriz 
dokunuşlarla daha da 
renklenmiş. 


Fransız mutfağı ağırlıklı 

olmak üzere, Türk damak 

zevkine hitap eden tatlara 

da yer veren menüsüyle 

öne çıkan Fauchon 

Paris, özel reçeteli 

tarifleriyle bildiklerinizi 

unutturacak bir deneyim 

sunuyor. Güne kahvaltısız 

başlamam diyenler 

için 4 farklı konseptte 

kahvaltı sunan Fauchon, 

hem Parizyenlere hem 

klasiklere hitap ediyor. 

4 iy) 4 Fauchon'un özel 

va vü ) reçeteli tatlarının başında 
> ise; meşhur Soğan 


di 
| ” N «5 (Çorbası, Somonlu Milföy, 
* an ÖHON N Bardakta Yengeç ve 
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Yemeğin 
sonunda ise 
sizi bir sürpriz 
bekliyor. 
Fauchon'un 
klasikleşmiş 
tatlılarının yer 
aldığı tepsi, 
masanıza 
geliyor. Siz 
içinden renkli 
makaronlar 
mı, süslü 
ekler mi, 
haute-couture 
pastalardan 
mı seçersiniz; 
orası size 
kalmış. 


Yazar: Duygu Genç Şenyürek 
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Dijital Detoks 
Cep telefonunuz olmadan ne kadar artık gazetenizi bile bilgisayar 
yaşayabilirsiniz? En son ne zaman ekranından takip etmeye başladınız. 
bildirimlerinize bakmadan, kesintisiz Teknoloji, sosyal medya, bildirimler, 
bir saat kitap okuyabildiniz? Belki yanıp sönen ışıklar, topluluk içinde bile 
bu cümleleri okurken bile üç defa telefondan kalkmayan başlar... Teknoloji 
telefonunuzun yanan ışığını kontrol hayatımızı kolaylaştırmaktan bir adım 
ettiniz. Bilgisayarınızı açmadan günü öteye gitmiş ve bizi bağımlı bireyler 
bitirebiliyor musunuz? Muhtemelen, yapmış olabilir mi? 


Ve sosyal medya ve 
teknoloji bağımlığının, 
sevdiklerimizle 
geçireceğimiz zamandan 
çalıyor oluşu; belki de en 
önemlisi... 

Yapay bir platformda 
yakalanan sosyallik, 

gerçek sosyalliğin önüne 
geçebiliyorsa; gerçekten 

bir detoksa ihtiyacımız var 
demektir. Bulunduğunuz 
masada, telefonu ilk elinden 
bırakıp sohbet açan kişi 
olun. Geri dönüşleri görünce 
çok mutlu olacaksınız. 


Yıyreksoş ya 
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İş hayatı, gündelik 

yaşam, yerine getirmek 
zorunda olduğumuz rutinler 
bizi teknolojiye mecbur 
kılıyor olabilir. Fakat bunların 
dışında kalan, kendimize 
ayırdığımız kısa bir zamanda 
teknoloji detoksu yapmak, 
günlük hayatın stresinden 
sıyrılmamıza yardımcı 
olacak; günde yalnızca bir 
saat, telefonu ve kulaklıkları 
evde bırakarak yürüyüşe 
çıkmak, doğadaki gerçek 
sesleri duymak; bizlere 
yeniden, yaşadığımızı 
hissettirecektir. 
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En son ne zaman 

sadece anı olsun diye 
fotoğraf çektirdiniz? Ne 
zaman yediğiniz yemeği, 
gittiğiniz restoranı, 
giydiğiniz kıyafeti; sosya 
medyada paylaşacağınızı 
düşünmeden, sadece onu 
istediğiniz için seçtiniz? 
Sosyal medyada fotoğraf 
paylaşmak ve durum 
güncellemek; ne zamandır 
günlük hayatımızı, an 
yaşamamızı baltalar oldu? 
İtiraf ediyoruz; o hızl 
geçişi hepimiz kaçırdık! 
Şimdi kimseden sosya 
medya hesaplarını kapatıp 
gitmesini beklemiyoruz tabii 
ki. Ama onlar olmadan da 
yaşayabileceğinizi kendinize 
kanıtlamak, bir süre de 
olsa uzak kalmak istemez 
MİSİNİZ? 
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Çoğumuz uygulama konusunda 
sıkıntı çekse de, uyurken cep 
telefonunu uzakta tutmamız 

gerektiğini artık hepimiz 

biliyoruz. Ama hala, sabahları bizi 
uyandıran alarmımız için bile cep 
telefonlarımızdan yardım alıyoruz. 
Çalar saat kültürünü, bir sonraki nesil 
hiç bilmeyecek belki. Gece uyumadan 
önce, sosyal medya başında 
harcanan zamandan bahsetmiyoruz 
bile. Belki de işe, geceleri telefonu 
yan odaya koyup çalar saatimizi 
kurarak başlayabiliriz. Kesintisiz 

ve verimli uyku uyumak, sabahları 
zinde uyanmak; zamanla teknoloji 
bağımlılığının önüne geçebilir belki 
de. Ne dersiniz? 


a njı4n 
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Op.Dr. Semih Gök 


Erkeklerin hınzırca uyanışı... 


Mesleğimi, modern çağın organik doku 
heykeltıraşlığı olarak tanımlıyorum. 


Plastik, estetik cerrah olarak; bu algısal, 


sanatsal duyarlılık ile üretiyorum. 
Özellikle altın oranları kapsayan 
matematiğin getirdiği evrensel gü- 
zelliği, tedavilerimde kullanıyorum. 
Hastalarıma temel yaklaşımım, cerrahi 
ve klinik uygulamaları olarak iki farklı 
alanı kapsıyor. Suadiye'deki kliniğimde 
çalışmalarıma devam ediyorum. 

Üç boyutlu analiz yapan, fotografik 
teknolojik bir cihaz kullanıyorum. Bu 
sayede, hastalarımın yıllar içerisindeki 
yaş alma periyotlarını daha yakından 


Erkeklerin estetikten 
beklediği nedir? 


Fiziksel açıdan daha yakışıklı, sağlıklı, 
dinamik, çekici ve maskülen olma 
arayışlarıdır. Bu sayede özgüven artışı, 
sosyal dünyada beğenilirlik ve öne 
çıkma özelliklerini kuwetlendirirler. 
Fiziksel görünümün kalitesinin, kişinin 
rekabet dolu bu dünyada ön sıralara 
yükselmesinde büyük bir rolü vardır. 
İş dünyasında terfi etmesi, işe alım 
esnasında seçilmesi, iş hayatına uzun 
yıllar devam etmesi gibi örneklemeler 
yapabiliriz . İkili ilişkilerde, cinsel 
yaşamda, eşlerin birbirine olan ilgi, 
sevgi ve arzularının daha güçlü olması 
da bu kapsamda sayılabilir. 
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izliyorum ve on yıllık süreç içerisinde, 
her gelişlerinde bir önceki görüntüsüyle 
bir sonraki arasındaki farkı ortaya 
koyabiliyorum. Kişilerin kendisinin 

bile farkında olmadığı asimetrilerini, 
genetik problemlerini, yaşlanmaya 

bağlı değişen görüntülerini kendilerine 
gösterebiliyorum. 

Kat ettiğimiz yolculuğu kıyaslama şan- 
sına sahip olabiliyorum. Ritmik ve dü- 
zenli bir şekilde, benimle tedavi olarak 
yürüyen hastalarımın, yıllar içerisinde 
yaş alma hızında ciddi bir yavaşlama gö- # 
rüyorum. Uzun yıllar iyi bir performan 
ile yaşamalarını sağlıyorum. 


BE. 
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Op.Dr. Semih Gök 


Bu yöntem, alışılmış tedavilerin dışında 
olan bir yaklaşımdır. Yüzün bütün 


oranları hesaplanır ve altın oran dengesi 


ön plana çıkarılır. Varolan anatomik 
farklar, asimetrik değerler, genetik 
sorunlar ve yaşlanmaya bağlı olan 
problemler belirlenir. 

Organik heykeltıraşlık formunda, yüzün 
her santimetre karesi planlanarak 
gereken her noktaya çok noktalı, üç 
boyutlu şekilde ideal, güzel oranlar 
yakalanarak tedavi yapılır. Tedavi 15-20 
dakika sürmektedir. 

Yıllar içinde artan bir hızla kaybettiğimiz 
Hyaluronik asit (doku suyu), bu 

teknik sayesinde yeniden yerine gelir. 
Yüzümüz canlanır, tazeleşir ve gençleşir. 
Botolunim toksininin ileri teknikleri 
kullanılarak gücümüzü aşağı çeken kas 
grupları gevşetilir, kronik sarkma yapan 
kas grupları rahatlatılır ve yüzün yukarı 
doğru yükselmesi sağlanır. 


Erkekler için estetik nedir, neyi ka 7-441) &E$'7) 
içerisinde, erkeklerin estetiğe ba 


P 
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Modern çağın pratik estetiği (1(7 Xi (4'İ). 
yöntemi yüzün neresine uygihT ri) TNT 


12 
o 
Geçmiş yıllarda 
erkekler, estetiği 
sadece kadınlara 

ait bir tedavi olarak 
görüyorlardı. Son 
yıllarda bu algının 
temellerinde büyük 
depremler oldu. 
Sosyal medyadaki 
metroseksüel erkek 
kavramları, farkındalığı 
arttırdı. Bakımlı, 
yakışıklı, fit ve hoş 
görünmenin ulaşılabilir 
olduğunu anlamaya 
başladılar. Kadınsal 
rekabet duyguları, 
içten içe erkekleri 

de ele geçirmeye 
başladı. Bu farkındalık, 
sosyo-kültürel 
seviyelere göre oransal 
değişiklikler gösteriyor 
tabii ki. Ve hala estetik 
kulvarında, kadınların 
erkeklere karşı büyük 
üstünlükleri devam 
ediyor. 
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Erkeklerin adım atma 
süreci nasıl gelişir? 


Karar verme mekanizmasında 
erkeklerin ne istediğini çok iyi 

anlamak gerekiyor. Daha sonra analiz 
programıyla istekleri bir araya getirip 
rota belirlemek; benim profesyonel 
sürecim. Aradığımız kriterler; karşılıklı 
güven, anlayış, saygı, hoşgörü, inanç 
ve pozitif referanslar. Bu aşamadan 
sonra, erkekler hedefe daha net 
yöneliyorlar. Uyulması gereken püf 
noktaları konusunda daha duyarlılar. 
Oluşabilecek durumlar iyi anlatılırsa; 
hoşgörüleri daha yüksek oluyor. Bunun 
yanında, kısmen ağrıya olan duyarlıkları 
kadınlara göre daha fazla. İnandıkları 
tedaviye ve doktorlarına olan 
sadakatleri, kadınlardan daha kuwvetli. 


Erkeklerin temel 
beklentisi nedir? 


Maskülen görünümleri 
bozulmamış, doğal sonuç 
bekliyorlar. Bu gerçekleşirse; 
itiraf etme konusunda 

kadınlara göre daha cesur 

ve tutarlılar. Yaşla savaşma 
konusunda temkinli, düzenli 
adımlar atmak istiyorlar. Elde 
edilen başarılı görüntünün 
stabil kalması için ritmik 
bakımları takip etme konusunda 
kadınlardan daha duyarlılar. 
Fiziksel görünümün getirdiği 
mutluluğun, motivasyonun, 
dinamik görünümün, güzel yaş 
almanın, özgüvenli duruşun keyfini 
çıkartmak istiyorlar. 


Erkek 
estetiğinde 
hangi metotlar 
uygulanıyor? 


Öncelikle detaylı bir analiz 
programlıyorum. Her zaman 
seçim yapabileceğimiz iki 
kapıya sahibiz. Cerrahi ve 
cerrahi dışı yolculuğu... 
Günümüzdeki popüler 
klinik tedavi yaklaşımları; 
kısa süreli tedavi, çabuk 
iyileşme ve iyi performans 
şeklinde. Uzun yıllardır 
geliştirdiğim organik doku 
heykeltiraşlığı tekniğim 
olan likit face lift sayesinde, 
dakikalar içerisinde sosyal 
hayatı etkilemeyen, 
tazeleyen, gençleştiren 

ve daha maskülen 
sonuçlara Hyaluronik asit 
(doku suyu), botoks ve 

pek çok özel destekleyici 
ürünle ulaşabiliyoruz. 

Bu tekniğimizi; değişik 
teknolojik enerji kaynakları 
içeren, üstün makinelerle 
kombine ederek işimizi 
bitiriyoruz. Yıl içerisinde, 
dört mevsim bakımları ve 
30, 40, 50, 60,70 yaş dönemi 
bakımlarını öneriyoruz. 
Cerrahi yaklaşımlar daha 
radikal görülmekle birlikte, 
son yıllardaki gelişmiş olan 
yeni teknikler sayesinde, 
daha kısa sürede sosyal 
hayata dönüş olabiliyor. 


Erkekler için estetik 
uygulamalarının belli 
bir yaşı var mı? Hangi 
yaş aralığı, hangi 
ihtiyaçları gösteriyor? 


35 yaş altı erkekler, seçimlerini 
vücutlarının daha iyi olması yönünde 
kullanıyorlar. 35 yaş üstü erkekler, 

yüz bölgesinin, özellikle göz kapağı ve 
çevresinin performansını önemsiyorlar. 
15-35 arası genç jenerasyonun; 
çocukluk dönemlerinden kaynaklanan 
jinekomasti, kepçe kulak, burun 
ameliyatı gibi tercihleri var. Bu 
jenerasyonun farkındalık hızı, giderek 
artmakta... 
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Erkeklerin estetik tercihleri 
neye göre değişiklik gösteriyor? 


Erkeklerin estetik tercihleri 

sosyal çevreleri ile şekilleniyor. 
Genel anlamda, iş dünyası ve ikili 
ilişkilerdeki beklentileri tercihlerini 
belirliyor. Geçmişten getirdikleri 
anatomik, genetik ve asimetrik 
durumları da oldukça etkili. 


Erkeklerde estetik, nasıl 
bu kadar popüler oldu? 


Erkeklerde estetiğin giderek popüler 
olmasında, sosyal medyanın çok büyük 
etkisi var. Çevre faktörü ve olumlu 
referanslar, adım atmalarına motive ediyor. 
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Sony WH-1000XM2 


Sony'nin en gelişmiş ve yetenekli kulaklığı WH-1000XM2 
ergonomisi ve ses kalitesi ile zirvede olsa da, ses yalıtımı 
için tek seçenek olarak görülmeli. Öte yandan Sony'nin 
Headphones uygulaması ile işler daha da güzelleşiyor. 
Fiyatı: 1.629 TL 


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ: 
SES KALİTESİ 

ERGONOMİ 

KABLOSUZ PERFROMANS 
SES YALITIMI 

PİL ÖMRÜ 
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Çünkü Yeni Tema “ÖZGÜR RUH” 
Kablosuz 


kulaklık rehberi 


İnternet bağlantı hızımız arttıkça, interneti daha 
fazla kullanıyoruz. Artık hepimizin favori bir 
müzik servisi var. Ya belli bir aidatla ya da telefon 
şirketimizin ücretsiz hediyesi olarak müzik 
dinliyoruz. Kablosuz kulaklıklar sayesinde çok 
daha konforlu bir ortama ve daha kaliteli sese 
kavuşuyoruz. 


Sony MDR-100ABNh.car on 


20 saatlik pil ömrü konforlu tasarımı ve ses yalıtımı ile MDR- 
100ABN h.ear on güzel bir seçenek. 
Fiyatı: 890 TL 


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ: 
ERGONOMİ 

SES YALITIMI 

PİL ÖMRÜ 
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Vestel Desibel K550 Jaybird Freedom Sprint 
Listedeki tek yerli ürün olan Vestel Desibel K550, aslında Kulak içi kulaklıktaki en önemli lie olan kulağa oturma ye 
bizden de bir örnek olsun diye yer verdiğimiz seçenek. Öte kısmını başarı ile imei Freedom A ünl Ağ 
yandan tasarımı ile göze hoş gelen kulaklığın, ses kalitesi de ideal. Dolayısı ile ergonomik yapısı, en güçlü yanı. Ses kalitesi 
gayet yeterli seviyede. Ses yalıtımı için ise; listede daha iyi düzeyde. 
seçenekler var. iyatı: 
Fiyatı: 159 TL pi a ş i 

e ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ 
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ: ke 
SES KALİTESİ 
ERGONOMİ 


DIN 
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DENGELİ VE GÜÇLÜ SES 


Ultimate Ears WONDERBOOMTM ile müzik 
dinlemeye yepyeni bir boyut kazandırın. 
Şaşırtıcı derecede net ses ile güçlü ve 
mükemmel bas deneyimi sunan, 
taşınabilir Bluetooth& hoparlörle tanışın. 


SU GEÇİRMEZ VE YÜZEBİLİR 


Ultimate Ears WONDERBOOMTM ile banyo 
köpüğü ve ördeğinden sonra yeni bir banyo 
geleneği oluşturun. Tamamen su geçirmezdir 
ve sevdiğiniz parçaları çalarken su üzerinde 
yüzebilir. Duş, havuz, plaj, şelale ve çamurlu 
arazi gibi ortamların yanı sıra yağmurlu günler 
için de mükemmeldir. Üstelik, kirlendiğinde 
yıkanabilir. 
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saat pil ömrü su geçirmez 


ULTIMATE 
EARS. 


10 SAAT KESİNTİSİZ MUTLULUK 


Müziğiniz her zaman sizinle. Ultimate kars 
WONDERBOOMTM size 10 saat boyunca 
kesintisiz müzik keyfi sunar. Parkta piknik 
yaparken veya sevdiğiniz programları izlerken 
10 saatlik muhteşem ve sürükleyici ses ile 
kesintisiz eğlencenin keyfini çıkarın. 


İKİ HOPARLÖR, İKİ KAT EĞLENCE 


Bir Ultimate Ears WONDERBOOM'M 
hoparlörün sesini sevdiyseniz iki hoparlörün 
sesine bayılacaksınız. İki hoparlörü bir 

tuşa basarak eşleştirin. Ardından, sesi açın 
ve kimse görmüyormuş gibi dans ederek 
eğlencenin tadına varın. 


— 
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> kablosuz kullanım 


